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Ten geleide

Dit nummer van het Documentatieblad bevat twee artikelen. Het
eerste artikel betreft het boeiende speelveld van de naoorlogse
relaties van het Nederlandse protestantisme met Israél en de daar
levende bevolkingen van uiteenlopende religieuze overtuiging en
etnische achtergrond. Dit speelveld wordt beheerst door twee
grote historische gebeurtenissen: de holocaust en de stichting van
de staat Israél en de daar nauw mee samenhangende poging van
christenen om de relatie met joden te leggen dan wel te verbete-
ren. In DNK 75 (december 2011) is door mederedacteur Gert van
Klinken geschreven over de oprichting van de christelijke moshav
Nes Ammin in Galilea als zo’n poging. Toen ging met over de
oprichting en de internationale initiatieven daartoe. Interessant is
het feit dat aan de stichting van Nes Ammin niet vooraf ging een
onderhandeling over en in 1962 koop van grond van joden, maar
van de aan de kopers onbekende Druzen. Aan dit aspect is tot nu
toe weinig aandacht besteed, maar dit vormt het kleurrijk onder-
werp van het eerste artikel in dit nummer.

De tweede bijdrage in dit nummer betreft het theologische stu-
diefonds Anthony Hallet. Dit in de zeventiende eeuw gestichte
fonds voor armlastige Leidse studenten bestaat nog steeds en
weerspiegelt in zijn geschiedenis veranderingen in de Nederlandse
samenleving en in het hoger onderwijs in het bijzonder. In deze
bijdrage wordt ingezoomd op het reilen en zeilen van het fonds in
de afgelopen eeuw, waarbij vele bekende namen uit theologische
Nederland de revue passeren. Het artikel is in zichzelf intrigerend,
maar het is tevens een amuse, een voorproef van een congres dat
DNK in 2071 5 gaat organiseren over theologische studiefondsen aan
de diverse Nederlandse theologische faculteiten en universiteiten,
een onderbelicht aspect van het theologische en universitaire leven.
U hoort daar later meer over.

Een blik in het colofon leert dat de redactie van bNK opnieuw van
samenstelling is veranderd. Na jarenlang en in goede harmonie in




