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radioreportages en allerlei baantjes zijn hoofd boven water, in 
geval van nood met het tekenen van portretten op straat. Gemak-
kelijk was dit bestaan allerminst, tussen jodendom en christendom 
in en eigenlijk nergens thuis. Muller-Duvernoy karakteriseerde 
Blum als ‘un pauvre homme qui a besoin d’amitié et de soutien’.62 
In diens tamelijk eenvoudige wereldbeeld speelden Arabieren geen 
rol: het waren mensen die niet thuis hoorden in het land dat God 
aan de joden hadden beloofd. Van Khayr wenste Blum maar één 
ding: dat die op een nette manier van het toneel verdween.
 Rafiq Farah, ‘de Arabische dominee’, had een zwaar hoofd in een 
gesprek tussen zulke verschillende partners. Hij was een bekende 
van Hans Bernath, in 1921 geboren in Shefaram (Shefa Amr), ten 
noordwesten van Nazareth.63 Zijn grootvader had behoord tot de 
Melkitische Grieks-katholieke Kerk, maar ging in de jaren negentig 
van de negentiende eeuw over tot de Anglicaanse Kerk. Rafiq Farah 
was opgeleid aan de Bishop Gobat School in Jeruzalem, en had ge-
durende de Tweede Wereldoorlog theologie gestudeerd aan de Near 
East School of Theology en de American University in Beiroet. In 
maart 1948 werd hij tot predikant gewijd in de Evangelical Episco-
pal Community. Deze Arabische gemeenschap maakte deel uit van 
het anglicaanse aartsbisdom in het Midden-Oosten, maar genoot 
door allerlei juridische complicaties geen erkenning van de zijde van 
de Israëlische overheid.64 Farah’s eerste kerkelijke gemeente werd de 
parish van St. John the Evangelist in Haïfa. Het was een ontredderde 
gemeenschap, waarvan de meerderheid met de vorige predikant 
naar Libanon gevlucht was. In Israël waren er nog ongeveer negen-
honderd leden. De overgebleven Arabieren van Haïfa waren daar op 
bevel van de overheid in één wijk geconcentreerd, Wadi Nisnas.
 Rafiq Farah werd in de jaren vijftig voorzitter van de Arab An-
glican Community in Israel en de Society for the Defence of Arab 
Minority Rights in Israel. Hij redigeerde bovendien het maandblad 
al-Akhbar al-Kana’isiyya, dat vanaf 1957 Al-Ra’id (‘de pionier’) 
heette. Al-Ra’id stelde politieke kwesties aan de orde, waardoor 
het zelfs door moslims gelezen werd.65 Aan Farah was de pastorale 
zorg toevertrouwd over de anglicanen in West-Galilea, onder meer 
in het naast Abu Sinan gelegen Kafr Yasif. Zijn echtgenote was de 
in 1923 in Nazareth geboren onderwijzeres en schrijfster Nadjwa 
Qa‘wā   r (Kawar). Zij was de auteur van novellen en verhalenbun-
dels als ’Abiru al Sabil (The Passersby; Beiroet 1954) en Durub 
Masabih (Lamp Paths; verschenen bij de Al-Hakim uitgeverij in 
Nazareth in 1957).66 Haar werk trok ook bij joodse lezers aan-
dacht.67 Later in zijn leven zou Rafiq zelf bekendheid krijgen als 
auteur van A History of the Anglican Church in Jerusalem 1841-
1991.68
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