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Gunning en Huet
Het zal na deze korte beschrijving van Gunnings artikel niet ver-
rassend zijn, dat hij bezorgd was over de toenemende invloed van 
het spiritisme in Nederland. Dat was in Gunnings tijd populair en 
trok de aandacht, zoals ook blijkt uit de boven vermeldde studie 
van Kees de Kruijter over de Goesse hervormde predikant Dam-
mes Pierre Marie Huet (1827-1895), die in 1885 een fervent ver-
dediger werd van het zgn. ‘christelijk spiritisme’.16 De Kruijter, die 
op 28 september 2014 overleed, besteedt veel aandacht aan Huets 
briefwisseling met Elise van Calcar, die in het Letterkundig Muse-
um te Den Haag bewaard wordt. Meer dan vijftig brieven zijn er 
tussen hen gewisseld en daaruit blijkt dat Van Calcar met name in 
het begin van Huets spiritistische periode zijn belangrijkste raad-
geefster was.
 Huet was in protestants Nederland geen onbekende en had al 
een veelbewogen carrière achter de rug toen hij spiritist werd. Be-
gonnen als predikant in Zuid-Afrika (1856) en schrijver van de 
spoedig populair geworden Afrikaansche gedichten (1867), werd 
hij na zijn terugkeer in Nederland (1867) eerst confessioneel en 
koesterde sympathie voor Abraham Kuyper – die hem in 1873 
graag als predikant naar Amsterdam had zien komen, maar Huet 
bedankte.17 Na een inzinking ging Huet in 1875 op aandringen 
van Kuyper mee naar Brighton, waar hij een enthousiaste aanhan-
ger werd van de revival, die door het Amerikaanse echtpaar Ro-
bert Pearsall Smith (1827-1898) en Hannah Withall Smith (1832-
1911) geleid werd.18 Na de revival gingen de wegen van Huet en 
Kuyper uiteen, omdat Huet zich volgens Kuyper steeds meer als 
een ‘Weslyaan’ ontpopte en als gevolg daarvan de calvinistische 
verkiezingsleer fel bestreed, terwijl Kuyper deze leer juist bena-
drukte als ‘hart der kerk’.
 Gunning was geen geestverwant van Huet en de opwekkingspre-
dikers, die vanaf 1875 in het hele land conferenties organiseerden 
‘tot opwekking van het geestelijk leven’ en die meestal afkomstig 
waren uit de kring van de Vrije Evangelische Gemeenten. Maar hij 
had Huet en de zijnen nooit scherp veroordeeld zoals Kuyper. In 
september 1875 trad Gunning zelfs op tijdens een opwekkingscon-
ferentie in Neerbosch bij Nijmegen. Onverwacht was hij daar aan-
gekondigd als spreker. Bij die gelegenheid had hij iets gezegd over 
zijn bezwaren tegen het revivalisme, maar ook gesproken over zijn 
verbondenheid met de opwekkingspredikers in het geloof.19

Het was daarom voor hem en vele anderen een schok, toen bekend 
werd dat Huet zich had ingelaten met het spiritisme. We proeven 
daar nog iets van in een brief, die Gunning ontving van Isaac 
Capadose, zoon van de bekende Abraham. Deze schreef Gunning 
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