mediums leken de godsdienstkritiek te weerspreken en konden zo-
als Huet bijv. beweerde het geloof in de Bijbelse wonderverhalen
versterken. Het opzettelijk verbinden van (orthodox) christendom
en spiritisme bleek echter een doodlopende weg zoals Gunning di-
rect al zag en Huet na vijf jaar. Ook Huet erkende toen dat het
verkeer met ‘geesten’ voor een christen ongeoorloofd was en hij
oordeelde dat het spiritisme zoals hij het had leren kennen niets
anders was ‘als een miskennen, een overbodig maken, een verloo-
chenen van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven’.>+

*+ Zie De Kruijter, Zoeker
naar waarbeid en zekerbeid,
113V
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