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7 S.P. Martens e.a., Ik heb 
het groote doel mijner Aard-
sche bestemming bereikt, 48 
en 49.

8 Hendrik van Peisen was 
regent van ‘De Oranjeappel’ 
van 1789 tot 1799.

een onder onze gemeente berustende zogenaamde Honorêe 
kas, tot ondersteuning van Predicanten die met veel kinderen 
bezwaard zijn, van ƒ15.000 (waarde in 2015 ca. €123.500).

Verder, zo schrijft Martens verheugd:

Heeft hij [Vogel] ons Amsterdamsche Seminarium of Kweek-
school nog bovendien ingesteld tot erfgenaam van de 5e part 
van zijn vermogen, ’t welk (hoewel onbepaald) een alleraan-
zienlijks Capitaal zal uitmaken. […] Aan de Subsiedie trek-
kende studenten (ha! nu komt het ook aan mijn beurt! waar 
bloeien niet al Roozen voor studenten!) tot een verhoging 
van hunne jaarlijkse subsidie, in ’t vervolg jaarlijks […] ƒ250 
(waarde in 2015 ca. €2000). Dus ontvangt elk in ’t bijzonder 
jaarlijks de som van ƒ500.

Helaas zal uitkering even op zich laten wachten. Vooralsnog ont-
vangt Martens klaarblijkelijk alleen de studietoelage van het Semi-
narium, voor een ‘alumnus’ ƒ250. Voor aanvulling op deze beurs 
zoekt hij neveninkomsten. Misschien kan hij geld krijgen van het 
weeshuis ‘De Oranjeappel’, waar zijn vader opgroeide en waar 
deze een verzoek tot steun heeft gedaan voor zijn zoon. Martens 
beschrijft het bezoek aan een van de regenten van ‘De Oranjeappel’:7

Te weten ik ben voor 8 dagen nog aan ’t Huis van den Heer v. 
Peissen geweest,8 en heb naar den uitslag van Zaken gevraagd. 
v.P. zeide mij, dat men er nog niet over had kunnen spreeken, 
en dat ik er niet eerder dan over 3 weeken iets naders van zou 
kunnen weten. Intusschen voegde ik er bij dat ik toch wel wen-
schte, dat de Heeren Regenten ’t verzoek van Vader mogten 
inwilligen. Hoeveel zou je dan ongeveer nodig hebben, vroeg 
hij mij. Ik antwoorde, dat ik met laatst gezonden geld ternau-
wernood de N. jaarsrekeningen had kunnen afdoen, dat [ik] 
dus bijkans weer 1/4 jaar agteruit was geraakt en dat ik dus 
met ƒ50 a 60 weer op schoon papier zou kunnen raken. Hij 
gaf mij trouwhartig de hand met te zeggen, ik wil er mijn best 
voor doen. Veel gewonnen, dagt ik en groete de nederigen, 
welmenenden vriend van mijnen Vader.

Maar ook beroep op ouderlijke steun ontbreekt niet in deze brief. 
Zij zijn het, die de reddingsboei moeten toewerpen. Wat dat betreft 
lijken de tijden niet veranderd:

Ik verzoek u dus geliefde ouders, dat ue slecht een jaartje voor-
uit gelieft te denken, en dan twijffel ik geen oogenblik, of gij 
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