Lodewijk Winkeler tenslotte onderzoekt in zijn artikel de motie-
ven en handelswijzen van een aantal kritische gemeenten in de
linkse jaren 1963-1973. De verwachtingen van vernieuwing in de
rooms-katholieke kerk waren in die jaren hoog gespannen, en het
maatschappijkritische politieke engagement evenzeer. Namen als
die van Edward Schillebeeckx, Huub Oosterhuis en Simon Jelsma
zijn onverbrekelijk met deze periode verbonden. Uiteindelijk ver-
liep de beweging. In de woorden van de socioloog Jan Thurlings:
vooralsnog is niet bewezen dat iemand zoiets langer dan een paar
jaar volhoudt.

In de rubriek Mengelwerk plaatsen wij dit keer een interview dat
Carmen Melissant had met Hans Snoek over zijn vader, dominee
Johan Snoek (1920-2012), gereformeerd predikant, verzetsman
en na de Tweede Wereldoorlog onder meer hoofd van de sectie
Kerk en het Joodse Volk van de Wereldraad van Kerken te Genéve
(1970-1975).

Zoals gewoonlijk besluiten wij het nummer met een zestal recen-
sies, waarbij niet geheel toevallig recensies van boeken van Cees
Houtman en Hans Snoek. Alles hangt met alles samen.

Wij wensen u veel leesplezier.




