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wet des Heeren’. Gesignaleerd wordt dat ‘de Baälpriesters’ ‘niette-
genstaande [koning] Achabs tegenwoordigheid’ gedood worden. 
Wat geschiedt is niet onrechtmatig:

Elia past hier niet het recht der wedervergelding toe, om den 
dood der ware profeten te wreken, maar handelt in volkomene 
gehoorzaamheid aan het woord des Heeren, gelijk hij ook in 
zijn gebed reeds zeide: ‘Naar Uw woord heb ik al deze dingen 
gedaan’ [1 Kon. 18:36]. Wel was hem die strafoefening niet 
onmiddellijk geboden, maar dit was ook onnoodig, omdat de 
wet des Heeren in zulke gevallen duidelijk genoeg sprak, Deut. 
13. (pp. 321-322)

Zonder Schriftberoep motiveert Deedes de executie van de ‘Baäl-
priesters’ als volgt:

Dit schijnt wreed – maar bedenk: het was Gods straf over hen. 
Zij hadden niet alleen Zijn dienst vrijwillig verlaten en Baäl in 
Zijne plaats gekozen, maar leerden het volk hetzelfde te doen. 
Erger dan moordenaars, want zij vermoordden de zielen der 
menschen. (p. 174)

‘Onzedelijke’ bijbelverhalen bezien door de bril van ‘gewone’ her-
vormde predikanten
Aan het woord komen de Zaandamse predikant Nicolaas Anto-
nie van Charante (1811-1873) en de Dordtse predikant Adrianus 
Loeff (1838-1911), vertegenwoordigers van het ‘midden’ van de 
negentiende-eeuwse hervormde kerk en beiden auteur van een 
hervertelling van de Bijbel. Kennisname van hun weergave van de 
voorbeeldteksten levert een gevarieerd beeld op.
 Ter verontschuldiging van Noach tekent Van Charante aan dat 
Noach niet zal hebben geweten dat ‘het onmatig gebruik van den 
wijn zulke treurige gevolgen heeft’. Maar hoe dat zij, ‘onmatigheid 
is altijd kwaad’. Dat gegeven wordt uitgewerkt ten aanzien van 
het gebruik van drank: ‘Het is een akelig gezigt, iemand te zien 
die dronken is. (...). Hij benadeelt vreesselijk zijn gezondheid (...) 
en bezondigt zich tegen God’. Ook ‘te veel eten’ is niet goed. Men 
wordt er ziek van. In plaats ‘van de gaven, die God ons schenkt’, 
behoorlijk te gebruiken, ‘tot voeding en verkwikking’, misbruikt 
men die ‘schandelijk’. In de lijn van de gebruikelijke uitleg voegt 
Van Charante daaraan toe dat kinderen die hun ouders bespotten, 
‘nooit door God gezegend’ worden, maar dat wie hen liefhebben, 
‘ook van God bemind’ worden (pp. 10-11).
 Neutraal wordt door Van Charante Abrahams handelwijze in 
Egypte en te Gerar – ook de recidive wordt verhaald – gememo-
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