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1970 ging de studentenparochie een samenwerkingsverband aan 
met het protestantse studentenpastoraat, en werd de Evangelische 
Universiteits Gemeente (eug) opgericht.

Studentenekklesia Amsterdam
Maar het was de Amsterdamse studentenekklesia, die in de jaren 
zestig en begin zeventig het meest de aandacht op zich vestigde. 
De liturgie in de studentenkapel werd vanaf begin jaren zestig 
vormgegeven door een kleine groep nog studerende jezuïeten, met 
Huub Oosterhuis en Bernard Huijbers als gangmakers. Al voor 
zijn priesterwijding begon Oosterhuis met het schrijven van litur-
gische liederen, die door Bernard Huijbers en later Antoine Oomen 
op muziek werden gezet.20 Zij oefenden daarmee enorme invloed 
uit op de liturgie en het kerklied in Nederland. Een liturgieviering 
zonder één of meer liederen van Oosterhuis is in Nederland heden 
ten dage nauwelijks denkbaar. Samen met twee confraters vroeg 
Oosterhuis een benoeming als studentenpastor in Amsterdam, en 
die kregen zij. Oosterhuis en de zijnen slaagden er in een liturgie 
vorm te geven waarin stijl samenging met het politiek engagement 
dat in die jaren heerste.
 In 1968 deelde studentenpastor J. Vrijburg mee dat hij zich had 
verloofd. Het was duidelijk dat de preek die kardinaal Alfrink 
kort daarvoor in de Utrechtse studentenparochie had gehouden 
ook voor zijn situatie zou gelden. In 1969 trad Vrijburg uit de 
jezuïetenorde. Hij ging inderdaad niet meer voor in de eucharistie-
viering, maar bleef daarin wel preken. De verantwoordelijke bis-
schop, J. Zwartkruis, verbood ook dit expliciet. Het team van de 
Amsterdamse Studentenekklesia speelde hoger spel dan de Utrech-
ters. Met uitzondering van één van hen distantieerden alle Amster-
damse pastores zich van de Nederlandse bisschoppen. Zij kozen 
voor wat werd genoemd een ‘vrije opstelling’, buiten de katholieke 
kerk. De vier – Oosterhuis, Vrijburg, T. van der Stap en Jan van 
Kilsdonk – staakten tijdelijk de studentendiensten. De provinciaal 
van de jezuïeten en vervolgens ook de generale overste Pedro Arru-
pe zetten de vier onder druk, maar de gesprekken met de bisschop 
bleven intussen gaande. Kort voor de gestelde deadline van 1 
maart 1969 sprak de bisschop het verlossende woord: de ekkle sia 
kreeg een experimenteerstatus en een begeleidingscommissie, en 
Vrijburg mocht in zogeheten woorddiensten voorgaan. Overigens 
werden deze woorddiensten al na zes maanden wegens gebrek aan 
belangstelling gestaakt. Voor Arrupe was de kous echter niet af. In 
april ontsloeg hij Oosterhuis en Van der Stap uit de jezuïetenorde. 
Daarvoor was dan wel de handtekening van de Nederlandse pro-
vinciaal nodig, hetgeen deze weigerde. De beide pastores besloten 
daarop zelf de orde te verlaten. Let wel: dus niet het priesterambt.
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