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Herodotus van Halicarnassus staat bekend als ‘de vader van de 
geschiedschrijving’ . Hij doet verslag van de Perzische oorlogen in 
de vijfde eeuw voor Christus, maar vertelt daarnaast allerlei inte-
ressante verhalen die hij op zijn vele reizen naar vreemde landen en 
volken had gehoord.
 Zo wordt een groot deel van boek i in beslag genomen door 
de Croesussage. Croesus is de schatrijke koning van Lidië, die op 
zekere dag bezoek krijgt van de wijze Solon. Aan hem vraagt Croe-
sus, nadat hij hem eerst een uitvoerige rondleiding heeft laten ge-
ven door zijn schatkamers: ‘Atheense gastvriend, wie denkt u dat 
de gelukkigste mens op aarde is?’ Eigenlijk denkt Croesus dat het 
antwoord voor de hand ligt: hij is natuurlijk zelf die gelukkigste 
mens. Maar Solon antwoordt: ‘O koning: Tellus, de Athener, die 
roemrijk is gesneuveld voor zijn vaderland’. En daarna? ‘Cleobis 
en Biton, twee broers die eigenhandig hun moeder op een wagen 
naar het heiligdom van Hera brachten, en daarvoor door de godin 
werden beloond met een heerlijke dood terwijl zij sliepen in haar 
tempel. Dan legt Solon uit dat het te vroeg is iemand de gelukkigste 
van alle mensen te noemen zolang zijn leven nog niet is voltooid. 
Dat principe is de laatste decennia losgelaten zoals een onafzien-
bare hoeveelheid deels heel goede biografieën aantoont. Veel ervan 
zouden beter ‘portretten’ kunnen heten.
 Ook de twee levensbeschrijvingen die hier worden besproken 
gaan over mensen die nog onder ons zijn en die we nog vele jaren 
toewensen. Kardinaal Simonis nam in 2014 zelf het eerste exem-
plaar van zijn biografie in ontvangst en hij was er heel verguld mee. 
En wat Danneels betreft, die werd in 2013 tachtig en met dat feest 
sluiten zijn biografen af. Anno 2015 is dat een tamelijk willekeurig 
slotakkoord, want voor steeds meer mensen in Europa en daarbui-
ten is er nog leven na de tachtig.

De twee kardinalen hebben om te beginnen belangrijke personalia 
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