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zestien jaar oudere Frans Albracht, boekbinder in de Rodewees-
huisstraat. Diens familieachtergrond zag er heel anders uit dan de 
zijne.14 Grootvader Franz was in 1772 gedoopt in de rooms-ka-
tholieke St. Remigiuskerk in Bonn. In Groningen zou later nog 
vaak verteld worden dat dezelfde doopvont anderhalf jaar daar-
voor gebruikt was voor Ludwig van Beethoven. Franz Albracht 
werd boekbinder in Lingen. Na zijn huwelijk met de uit een toneel-
spelersfamilie afkomstige Friederieke Quequo ging hij over tot de 
Evangelisch Lutherse Kerk. In 1804 emigreerde het echtpaar naar 
Groningen. De prediking in de evangelisch lutherse gemeente al-
daar vonden zij echter te weinig principieel.15 De Albrachten sloten 
zich na de Afscheiding van 1834 daarom aan bij de ‘cocksianen’. 
De boekbinderij werd eerst voortgezet door Franz’ zoon Franciscus 
Carolus Leopoldus16, en daarna in 1862 door diens zoon Frans.
 Geboren op 15 augustus 1835 kende deze Frans Albracht de 
Martinistad van kinds af aan. Zijn echtgenote Margaretha Bolhuis 
(1838-1914) was eveneens een Groningse. Haar ouders bewoon-
den en bewerkten de korenmolen ‘De Nieuwe Hollandsche’ op het 
bolwerk bij de Kijk in ’t Jatwal.17 Boekbinderij Albracht bevond 
zich in de Rode Weeshuisstraat A nr. 46, ook wel het Geestelij-
ke Maagdenstraatje genoemd. In het begijnhof op nummer 11-13 
had de grote humanist Wessel Gansfort (1419-1489) zijn oude dag 
gesleten. Gansforts ideaal was geweest om vroomheid in de geest 
van de Devotio Moderna te verbinden met wereld van het hoger 
onderwijs.18 Iets dergelijks sprak ook Albracht aan, die regelmatig 
bindopdrachten van de universiteit kreeg en die geboeid werd door 
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