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vormde Aalders is duidelijk minder geneigd om 
vanuit een vastomlijnd theologisch kader zijn reis 
te beschrijven dan Van der Linden doet. Hier wordt 
overigens ook duidelijk dat de ‘gereformeerde we-
reld’ niet altijd scherp af te bakenen valt. Van der 
Linde, die uit de afgescheiden traditie afkomstig 
was, neemt bijv. afstand van de gedachte dat in de 
Bijbel een herstel van de Joodse staat voorzegd zou 
zijn. Hij volgde daarin Kuyper, die niets moest heb-
ben van het chiliasme. Maar tegelijk kon hij zich 
‘toch niet helemaal aan het chiliasme onttrekken’, 
aldus Aalders. De ‘gereformeerden’ vormden dus 
geen gesloten blok, maar kenden meerdere stro-
mingen, die soms ook aan hervormden en andere 
gereformeerden zoals de christelijk gereformeerden 
verwant waren.
 Het actuele debat over de erfenis van de ‘gere-
formeerde wereld’ klinkt vooral door in Aalders 
respons op de door Gert van Klinken opgeworpen 
vraag hoe het kon dat gereformeerden aan de ene 
kant wetenschappelijk en maatschappelijk volledig 
bij de tijd wilden zijn, maar aan de andere kant in 
de zaak rond J.G. Geelkerken (1926) beweerden 
‘dat de slang in het paradijs zintuiglijk waarneem-
baar had gesproken’. Is dat geen vorm van ‘dub-
bel boekhouden’ geweest, vroeg Van Klinken zich 
af? Het was logisch dat Aalders na zijn uitvoerige 
studie over Geelkerken uit 2013 deze handschoen 
oppakte. Hij betoogt dat er geen sprake is geweest 
van ‘dubbel boekhouden’ en heeft daarvoor di-
verse argumenten. Zo was Kuypers visie dat er 
na de afsluiting van de Bijbelse canon geen won-
deren meer hadden plaatsgevonden – omdat de 
wonderen uit de Bijbelse tijd nu niet meer nodig 
waren om geloof te wekken –, niet gebaseerd op 
een ‘seculier levensbesef’, maar op het werk van 
de zeventiende eeuwse theoloog G. Voetius. En 
dat de gereformeerden in 1926 vasthielden aan het 
spreken van de slang gebeurde niet in weerwil van 
hun prestaties op natuurwetenschappelijk en ander 
gebied, maar juist omdat zij geloofden ‘dat God 
aanwezig was in de ontwikkelingen van de cultuur, 
en dus ook in de ontwikkelingen van de natuur-
wetenschap en de geneeskunde’. Ze kwamen God 
overal tegen, dus ook in het spreken van de slang, 
aldus Aalders. Toch blijft er voor de lezer hier wel 
iets knagen, omdat de ‘gereformeerden’ dit alles 
met veel stelligheid poneerden en weinig ruimte 
lieten voor nuance. Stond ‘modern’ en ‘orthodox’ 
sinds Kuyper niet scherp tegenover elkaar en leidde 

dat niet tot een zekere gespletenheid? Het zou de 
moeite waard zijn als de erfgenamen van de ‘ge-
reformeerden’ daar nog eens ‘onder elkaar’ verder 
op door zouden gaan. Aalders reikt in elk geval een 
uitdagende stellingname aan!
 Dat het onder gereformeerden ook kon schu-
ren vanwege wondergeloof, blijkt uit het artikel 
over de Möttlinger opwekkingsbeweging, waarin 
gebedsgenezing een rol speelde. Aalders laat goed 
zien hoe deze beweging van de Duitser W.F. Stan-
ger een aantal figuren in Nederland aantrok, zoals 
de juwelier A. Begeer en de schrijfster W. Vermaat 
(pseud. Wilma), waar de meeste ‘gereformeerden’ 
weinig mee op hadden. De afkeer van ‘wonderge-
nezingen’ zat diep in het gereformeerde milieu en 
ook daar werkte de invloed van Kuyper volgens 
Aalders door. Tegelijk ligt hier ook nog veel terrein 
braak voor historisch onderzoek, want aan de ran-
den van de ‘gereformeerde wereld’ raakten evan-
gelisch en gereformeerd elkaar wel degelijk. Dat 
bleek ook al uit Aalders eerder genoemde studie 
over Geelkerken. Deze onderging in zijn studenten-
tijd via de ncsv opwekkingsinvloeden.
 Gereformeerden onder elkaar verscheen in de 
Ad Chartareeks van het archief- en documenta-
tiecentrum Kampen. Het is bijzonder waardevol 
dat kleinere historische studies als die van Aalders 
dankzij deze reeks voor een breder publiek toegan-
kelijk kunnen worden gemaakt. –
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¶ Rolf van der Woude

In 1989 werd in Gouda de Vereniging voor Neder-
landse Kerkgeschiedenis opgericht. In 2014 keerde 
de vereniging naar dezelfde plaats terug om haar 
jubileum te vieren, te overdenken wat die vijfen-
twintig jaar voor de kerkgeschiedschrijving had 
betekend en welke perspectieven er in het verschiet 
lagen. De bundel Terug naar Gouda vormt de 
schriftelijke neerslag van deze herdenking.
 De bundel valt in grote lijnen in twee delen uit-
een. De eerste artikelen behelzen een reflectie op 
hoe het orgaan van de vereniging van ‘contactblad’ 
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