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romanvorm, met behulp van de verbeelding. Eveneens naar aan-
leiding van een onvervalst christelijk traktaat in romanvorm van 
de Schotse schrijfster Grace Kennedy: het eerste deel is nuttig, ‘na-
derhand te veel roman’.
 Als Capadose hem aanvalt over zijn improvisaties wegens het 
aandeel van de verbeelding daaraan en zijn wantrouwen toont ten 
opzichte van de poëzie in het algemeen, gaat De Clercq een eind 
met hem mee. Hij concludeert: voor de ‘innige’, bekeerde christen 
blijft er maar één soort poëzie over, de lofzang. Zoals die van Ma-
ria en van Zacharias in de bijbel. Prudentius (348- na 405) is de 
eerste christelijk dichter, niet van poëzie die wegsleept, betovert, 
maar opbeurt en sticht. Luther, de Duitse piëtistische gezangen-
dichters volgen, nu is er de Fransman Malan met zijn cantiques. 
Als het in Nederland zo ver zou komen dan zouden wij nog méér 
kunnen hebben dan ‘het vinnig stralen van de zon’ van Hooft en 
Vondels Gijsbrecht, zelfs dan Het Huis Ter Leede van Van Lennep. 
(Mém.1829,27 juli)
 Enkele maanden later logeert Da Costa in huize De Clercq. Sa-
men met hem leest De Clercq het verslag van bovengenoemd ge-
sprek met Capadose. Hij ontdekt nu dat hij te ‘cappadosiaansch’ 
is geweest in zijn conclusie. De Clercq blijft improviseren. De im-
provisatie is voor hem immers in de eerste plaats een middel van 
‘verkondiging’.
 Maar verbeelding, verdichting, romanesk, het is één complex van 
verzoeking: ‘Voor ons dichterlijke menschen blijft de verbeelding 
altijd eene gevaarlijke zaak.’ De eis waaraan hij als gelovig christen 
wil voldoen is leven in de werkelijkheid van elke dag, waaraan de 
verbeelding geen aandeel heeft en die slechts staat in het licht van 
Gods genade. Hij oefent zich in ascese ten aanzien van de cultuur. 
In plaats van lectuuraantekeningen over gelezen poëzie, romans 
en toneelstukken, zoals hij sinds hij met zijn Dagboek begon ge-
woon was te maken, vinden we nu eindeloos veel aantekeningen 
uit buitenlandse tijdschriften, algemene en speciaal christelijke, die 
alle ook literaire rubrieken hadden.
 Deze ascese moet een zwaar offer zijn geweest. Later klaagt hij in 
zijn Dagboek: ‘Gerrit brengt mij gedurig weer in de litteratuurwe-
reld en ik gevoel hoe diep die nog bij mij zit.’ En: ‘Hoe natuurlijk 
en plezierig is ons dit alles nog. Ook ik ga innerlijk nog na de Co-
medie. Men kan alle grendels sluiten, maar de vijand blijft binnen.’ 
(Mém. 1837, blz.53 en 105). Zulke verzuchtingen zijn er te over. 
Nog één voorbeeld: na een gesprek met een vriend over De pleeg-
zoon van Van Lennep: ‘Ik denk wel eens uit den ouden mensch 
fuimus Troes.’ (Mém.1833, 65).
 Jung-Stillings Das Heimweh, Grace Kennedy’s Deux amis, Dag-
boek van E.C.W., geschreven door Hiëronymus van Alphen, die 
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