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week persoonlijk door zelfonderzoek werd voortgezet. De Clercq  
maakte er ernst mee. Op 10 april 1829 doet hij dit rechtstreeks 
in zijn Dagboek: vier kantjes met voorbereidingsoverwegingen. 
Hij begint met het opsommen van de weldaden die hij uit Gods 
hand heeft ontvangen sinds de vorige avondmaalsviering, in zijn 
gezin, in de kerkdiensten, in ontmoetingen en correspondentie met 
vrienden, in zijn gezondheid. ‘Neen mij heeft niets ontbroken.’ Als 
vanzelf gaat hij over in een gebed van schuldbelijdenis: ‘Aan mij 
heeft veel ontbroken.’ Hoogmoed, eigengerechtigheid, oplopend-
heid, wantrouwen jegens God, bitterheid zijn de zonden die hij 
opsomt. Tekortschieten in het gezin, bij voorbeeld ergernis dat de 
kindermeid toen ze ziek was, niet genoeg dankbaarheid had ge-
toond voor wat Caroline en hij voor haar deden. Hij bidt dat hij 
door aan het Avondmaal deel te nemen de zondevergeving ervaren 
mag en dat dankbaarheid en liefde de bron van verder handelen 
zullen worden.
 Zo streng als De Clercq voor zichzelf was in zijn introspectie en 
in zijn oordeel over de predikanten, die de rechte leer dienden te 
verkondigen, zo ruim was zijn houding tegenover andere chris-
tenen. Hij keurt het altijd af als de kring van gelovigen precies 
afgebakend wordt, zoals sommige Réveilmannen doen: ‘Hoe vele 
stralen der Genade Gods zien wij overal doch zoo dezelve aan ie-
mand ontsnappen moet het wel aan Van Hogendorp [Dirk] zijn 
die zich[…] geheel afsluit.’ Men moet niet alle mensen met dezelfde 
maat willen meten (zoals met de dienstplichtigen gebeurt), men 
moet ze alle uitnodigen en niet met hardheid afwijzen. Er zijn gra-
den van gelovigheid, de gelovige kan zich ontwikkelen. Sommige 
volgelingen van Da Costa willen alle volgelingen aan hun vormen 
binden. Dat kan niet zonder veel uitstoten en liefdeloos oordeel. 
‘God kiest de zijnen, maar wij kunnen hier geen cirkel beschrijven.’ 
(Geestelijk dagboek, 27 april 1829). De Clercq wil ‘staan in de 
vrijheid’, dit herhaalt hij regelmatig.
 Misschien hangt met deze houding, althans gedeeltelijk, de vrees 
samen die hij koesterde voor ‘oefeningen’, godsdienstige bijeen-
komsten ten huize van een particulier, waar in piëtistische geest 
gepreekt, gezongen en gebeden werd; deze ‘oefeningen’ of ‘conven-
tikels’ vervingen vaak de gewone kerkdiensten, waar men zich niet 
meer thuis voelde. In de Haagse Réveilkring stonden de ‘oefenin-
gen’ in een kwade reuk. Daar zal De Clercq ook van geweten heb-
ben. In oktober 1828 logeren De Clercq en zijn vrouw in Amster-
dam. Ze nemen deel aan een maaltijd met gelijkgezinden ten huize 
van Da Costa. Na afloop breekt het gezelschap op en men vindt 
elkaar terug bij Capadose. De Clercq schrikt bij de ontdekking 
dat daar een ‘oefening’ in optima forma gehouden gaat worden en 
helemaal als ds. Kohlbrugge, met wie hij bij Da Costa kennis ge-
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