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In 1829 kruist Abraham Capadose, arts van beroep, geregeld het 
pad van De Clercq. Hij kende hem goed als vriend van Da Costa, 
en was nogal beducht voor zijn krasse uitspraken. Capadose had 
een berucht geschrift uitgegeven tegen de vaccinatie, De Clercq liet 
zijn in Den Haag geboren kinderen inenten. Hij voelde zich in zijn 
vrijheid door Capadose bedreigd. Uit 1828 is een aantekening dat 
zijn Rotterdamse vriend Willem Messchert – evenals De Clercq 
doopsgezind, maar bezig over te gaan naar de Nederlandse Her-
vormde Kerk – samen met Capadose op bezoek zal komen. Voor 
Messchert is hij niet bang, wel voor de combinatie Capadose-Mes-
schert: ‘Ik ben nu innerlijk bang dat zij mij mijne vrijheid willen 
ontnemen, mijnen geest aan een band sluiten, of mij tot eene vlucht 
dwingen die nog te hoog voor mij is[…]. Ik kan mij zelve in deze 
dingen weinig vertrouwen.’ En in 1829: ‘Hij [ Capadose] is daar 
neder gezeten als een criticus voor wiens oogen niets genade vindt, 
die alle zeggingen om dus te spreken op een goudschaal weegt[…]’. 
‘Daar’ wil zeggen in het gezin waarin Capadose dingt naar de hand 
van een van de dochters! Van Da Costa houdt De Clercq, van 
Capadose bepaald niet. Wat hem toch telkens voor de duur van 
een gesprek met hem verzoent, is de oprechtheid van diens geloof.
 Voor zijn geestelijk leven had De Clercq niet alleen behoefte aan 
het voedsel van de zondagse kerkdiensten, maar ook aan verkeer 
met gelovige vrienden. Dat waren in de Haagse tijd Da Costa, 
Messchert en Secrétan. Hij betreurt het als een gesprek met een 
van hen niet over de zaken van het geloof is gegaan.

Hoeveel steun hij ook van zijn vrienden ondervindt, hij staat er al-
leen voor als het gaat om de kwestie ‘wereldmijding’. Daarin gaan 
de vrienden te ver, vindt hij. Iemand als Da Costa die geen maat-
schappelijke positie heeft, kan gemakkelijk scherpe lijnen trekken, 
De Clercq heeft dagelijks in de N.H.M. te maken met andersden-
kenden. ‘Waarlijk beste vrienden van de ultra zijde het valt moei-
lijker op zulke plaatsen dan zoo geheel tusschen beide zijden [..]te 
gaan, en daar in eenvoudigheid te spreken, als stil thuis te blijven 
en te lezen en te denken wat men wil, of met menschen te wezen 
met wie men in alles ja en amen is. (‘Geestelijk Dagboek, 1829). 
Of op 23 augustus 1828: Messchert heeft in een brief afgekeurd 
het lidmaatschap te aanvaarden van een algemeen genootschap ter 
bevordering van een goed doel. De Clercq noteert: Messchert laat 
niet genoeg vrijheid, ieder moet kunnen doen wat hij in den gelove 
meent te mogen doen. ‘Op deze wijze wordt ook het nemen van in-
trest ongepermitteerd en bijna alle kostwinningen behalve die van 
predikant ongeoorloofd. De Christen moet dunkt mij in en niet 
buiten de wereld leven. Het is mij een strijd der dingen, doch God 
leere mij om alleen van hem en niet van eenig vriend af te hangen. 
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