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kind(eren) onderwijs te geven in overeenstemming met Zijn Woord 
en alles in het werk te zullen stellen deze toezegging te verwezen-
lijken: ‘treffend is dat woord onderwijzen in ons doopformulier. 
Stond er opvoeden, dan zouden we misschien nog een uitvlucht 
zoeken, doch nu is er geen ontkomen aan.’69 Een ieder die dit na-
liet, schond zijn erewoord aan God, Die de (verbonds)beloften die 
Hij, van zijn kant, aan de mensheid had gedaan, nóóit zou breken. 
Het doopformulier, in het bijzonder de gereformeerde opvatting 
van de doop als opname in het verbond,70 was de belangrijkste 
‘troefkaart’ die de vpco meende te kunnen uitspelen:

God komt tot geloovige ouders met Zijn eisch, die zich grond 
in de uitverkiezing. (…) Gen. 17:7 zegt: “En Ik zal Mijn ver-
bond oprichten tusschen Mij en tusschen u, en tusschen uw 
zaad na u.” Het kind staat dus op den grondslag des geloof. 
Zoolang het tegengestelde zich niet openbaart, hebt ge dus als 
geloovige vader en moeder uw kind te zien als Gods kind, als 
een kind, waarmee God Zijn verbond heeft opgericht. Die lijn 
van het verbond hebt gij dus ook door te trekken. De Chris-
telijke school is de consequentie van het beginsel. (…) Bij den 
doop van uw kind hebt ge beloofd en u voorgenomen, uw 
kind, als het tot verstand zou gekomen zijn, in de leer naar 
Gods Woord, naar uw vermogen te doen te helpen onderwij-
zen. Dat was een eed.71

De hier geciteerde Meynen liet zich overduidelijk kennen als een 
getrouwe kuyperiaan. (De veronderstelling) opgenomen te zijn in 
het verbond, zo verduidelijkte H.J. Winter (1901-1975), predi-
kant van de gereformeerde kerk te Antwerpen, was echter géén 
onvoorwaardelijk geschenk. Indien een dopeling aanspraak wilde 
maken op de verbondsbelofte – verlossing door Christus –, dien-
de hij de geboden van God te gehoorzamen, Christus als Heiland 
aan te nemen en zijn leven in dienst te stellen van de volvoering 
van Diens koninkrijk.72 Gods genadegave behoefde, met andere 
woorden, een menselijk antwoord. In het onderwijs aan dopelin-
gen zou daarom voortdurend op het belang van het naleven van de 
verbondseisen gewezen moeten worden: op de school met de Bijbel

kan het kind van zijn jongste jaren af door een geloovigen en 
geheiligden onderwijzer geleerd worden God te zien in elk 
stofje, elk plantje, elk schepsel. (…) [Het werk van die onder-
wijzer] zal in de eerste plaats er in bestaan het kind tot de we-
dergeboorte te brengen en verder zijn goddelijke gaven zoo te 
ontwikkelen, dat het zoo goed mogelijk in den weg zal kunnen 
wandelen, dien God voor dat kind heeft bereid.73
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