DE BRIEF VAN MEVROUW VERDAM-OKMA

Nederlands Oost-Indi€, maar vooral ook als vertrouwde vriend van
Abraham Kuyper in diens laatste jaren, groot gezag genootin gerefor-
meerde kring. Als geen ander was Idenburg in staat de gereformeer-
den aan te spreken in de taal die zij verstonden, en men had hem dan
ook node gemist bij de jubileumviering in 1930, waar hij wegens
ziekte verstek had moeten laten gaan. Op 1 december 1931 publiceer-
de De Standaard een artikel van zijn hand, waarin hij een bewogen
oproep deed om de vu te steunen. In bijbelse bewoordingen wees hij
de gereformeerden op hun ‘heilige plicht’ jegens God en het voorge-
slacht, en riep hij hen op ‘onze Hoogeschool’ in deze tijd van beproe-
ving niet in de steek te laten: ‘Ik kom u opwekken tot betoon van ge-
hoorzaamheid des geloofs tegenover dien arbeid, die ook door U in
het geloof ter hand is genomen.’

Idenburg raakte met zijn oproep een gevoelige snaar bij de lezers
van De Standaard. Eén van hen was mevrouw Verdam, die inmiddels
‘in samenspreking’ met de dames Sluis en Grosheide een concreet
plan bedacht had om de vu aan meer geld te helpen. Idenburgs
oproep was voor haar het sein om met dit plan voor de dag te komen.
Op 2 december 1931 schreef zij hem de volgende brief.

Excellentie,

Hartelijk zeggen wij u dank voor uw opwekkend woord in De
Standaard; altijd maar vooral in deze moeilijke tijden moet het
geloof ons sterken, en de krachtige geloofstaal die uit uw stuk
spreekt zal velen beschamen over inzinking en verflauwing.

Ook ik ben er door getroffen en nu neem ik tegelijk maar de
vrijmoedigheid om u te schrijven over een gedachte, welke reeds
lang bij mij postvatte maar waarvan verder niets is gekomen.

Bij en na de jubileumfeesten der vu werd mij dikwijls door
verschillende vrouwen gevraagd, waarom wij haar niet gevraagd
hadden bij te dragen aan het aangeboden bedrag.

Zoo ontstond een ander denkbeeld, namelijk om onze christen-
vrouwen op te wekken iedere week één dubbeltje weg te leggen
voor de vu, om dan bij den honderdsten geboortedag van den
stichter een belangrijk bedrag te kunnen aanbieden.

Destijds heb ik dit plan wel eens met enkele dames hier in Am-
sterdam besproken, die dit toejuichten, maar daar bleef het dan

ook bij; totdat ik uw woorden las en mij schaamde, dat ik niets
deed.
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