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gekraakt werd. De toenmalige eigenaar van het pand was Bertus Lüske, de 

Dreverhaven van de Amsterdamse woningmarkt. Lüske is speculant; een 

handelaar in onroerend goed die panden koopt met de bedoeling om ze 

bij waardestijging weer te verkopen. Inmiddels is het pand in de Wagen-

straat gekocht door een woningbouwvereniging en zijn Linda en haar 

huisgenoten in onderhandeling over legalisering van het pand. Dat wil 

zeggen dat ze waarschijnlijk binnenkort gaan huren van de woningbouw-

vereniging. 

Linda: 'De vorige eigenaar zou waarschijnlijk niet akkoord zijn gegaan 

met legalisering. Dat is ook de kritiek van de kraakbeweging op speculan-

ten; zij gebruiken woonruimte om er geld mee te verdienen en niet om er 

mensen in te laten wonen, terwijl er een enorme woningnood is in Am-

sterdam.' 

'Via de SRVU leerde ik mensen kennen die actief waren in de kraakwe-

reld. Ik wilde omgaan met mensen die verder keken dan hun studie of de 

bierpul lang was. Daarom werd ik ook actief bij de SRVU. Omdat ik het 

spuugzat was op Uilenstede, heb ik gevraagd of ik hier kon komen wonen. 

Op dat moment wist ik weinig over kraken, maar ik leerde al snel dat kra-

kers een politiek boodschap hebben. Krakers willen duidelijk maken dat 

wonen een recht is en dat het onacceptabel is dat mensen panden gebrui-

ken om geld mee te verdienen en er verder niet meer naar omkijken.' 

'Ik vond het een enorme schok om te ervaren wat het is om te maken 

te krijgen met een malafide huiseigenaar en de schandelijke dingen die er 

gebeuren op de Amsterdamse woningmarkt. De gemeente Amsterdam 

doet ook te weinig aan het oplossen van de woningnood. Amsterdam is 

natuurlijk een drukke, volle stad, maar door dergelijke praktijken wordt 

het alleen maar moeilijker om aan een woning te komen en de belangrijke 

oorzaak die daaraan ten grondslag ligt is het feit dat mensen geld willen 

verdienen.' 

Er zit een heleboel ander verzet in de kraakbeweging, het gaat verder 

dan alleen de huisvestingsproblematiek. Dat is een symptoom, waarvan 

de oorsprong wordt gezocht in de manier waarop de samenleving in elkaar 

zit. Want de samenleving wordt gedreven door kapitalisme.Vooral het 

linkse idealisme bindt de mensen tot een soort beweging, niet het feit dat 

ze in een kraakpand wonen. Men wil niet accepteren dat de samenleving 

hun een bepaalde levensstijl oplegt. Hoe het dan wel zou moeten, daarover 

verschillen de meningen. Er zijn veel anarchisten, maar ook Marxisten en 

socialisten. 


