
G E L O O F 

den met zich mee wat haar spreken een weloverwogenheid en daar-
mee ook zekere traagheid geeft. 

Maartje heeft in april van dit jaar belijdenis gedaan. Ze heeft daar-
mee volgens de kerk haar geloof in de Drie-eenheid van God uitge-
sproken. De Drie-eenheid van God omvat in ieder geval in naam de 
volgende elementen, die alle drie apart van elkaar, maar ook mét el-
kaar één zijn: Vader, Zoon, en Heilige Geest. De Vader staat voor de 

172 rechtvaardige, zorgende God die Zijn Zoon onder de mensen gezon-
den heeft om Gods weg te wijzen. Zijn Zoon is circa tweeduizend 
jaar geleden gestorven voor onze zonden. Daarna is Zijn Zoon opge-
staan uit de dood en liet daarmee zien dat zelfs de dood te overwin-
nen is als je maar gelooft. De Heilige Geest werd na de hemelvaart 
van de Zoon naar de aarde gezonden om de gelovigen te sterken in 
het gemis van de Zoon en, nog belangrijker, de gelovigen te inspire-
ren het evangelie onder de ongelovigen te verkondigen. Het evangelie 
(de Blijde Boodschap) heeft als kern dat iedere mens het heil, verlos-
sing van de zonde kan smaken. 

De belijdenis is voor de christelijke kerken een buitengewoon fees-
telijke aangelegenheid. Iemand heeft namelijk in het openbaar bele-
den dat ook hij/zij gelooft in wat de kerk als geméénschap gelooft. De 
gemeenschap van Christus neemt de nieuwbakken christen (letter-
lijk: 'gezalfde') in zich op. De ouders besluiten dat hun kind gedoopt 
moet worden en geven daarmee aan dat hun kind een christelijke 
opvoeding moet krijgen, onder toeziend oog van de gemeenschap. De 
doop betekent onder andere dat de dopeling wordt gezuiverd van zon-
de en begiftigd met de Heilige Geest. Ook wordt de dopeling in de 
doop verenigd met Jezus Christus in Zijn dood en opstanding, op-
nieuw geboren, en verlicht. Eigenlijk doorleeft de dopeling op een 
bijzondere manier het hele paasverhaal en krijgt een onverbreekbare 
band met Jezus Christus, Gods mens-geworden-Zoon die aan het 
kruis stierf ter vergeving van de zonden van de mensheid. 

Maar dogma's zeggen Maartje weinig. Een niet onbekend gegeven 
in het christendom. Het besef dat je je geloof en je leven uiteindelijk 
zélf moet verantwoorden voor God, maakt dat Maartje een geheel 
eigen invulling geeft aan de drie kernbegrippen van het christelijk 
geloof. Vooral Jezus Christus krijgt een lading mee die het een discus-
sie waard maakt of Maartje zichzelf nog wel christen noemen kan. 
Jezus is voor Maartje vooral een heel goed mens. Jezus is niet letter-


