HERINNERINGEN VAN EEN UNIVERSITAIR DOCENT

De eerste jaren was een volledige overgave aan de biologie vereist. Er
bestond nauwelijks iets anders dan biologie. Dat werd natuurlijk in
de hand gewerkt door de zesdaagse werkweek, de colloquia en werk-
besprekingen in de avonduren, maar ook door buitenuniversitaire
activiteiten op biologisch gebied in de weekenden, die toen nog ge-
woon zaterdag en zondag heetten. Meestal trouwde je binnen de clan.

Je koos een diergroep of een moeilijke plantengroep en werkte
daar in je vrije tijd aan. Je kon je ook aansluiten bij een van de al be-
staande groepjes, maar een eigen diergroep gaf veel meer status. Ver-
gaderingen van de dierkundige vereniging en dergelijke werden op
zaterdag gehouden. Dan was er 's morgens geen college, maar woon-
de je de lezingen bij.

Biologie studeren betekende eigenlijk zoiets als intreden in een
niet-wereldlijke orde. Er waren zelfs enkele ouderejaars studenten,
die hun kamerop hetlaboratorium permanentbewoonden. Uiteraard
heeft deze situatie niet lang geduurd. Al gauw kwamen er studenten
(vooral meisjes van het platteland) die vonden dat ze daarvoor niet
naar de grote stad gekomen waren. Ditveroorzaakte een verschuiving
van activiteiten van de avonduren naar overdag en van de zaterdag
naar de vrijdag.

Ook de bioloog bleek behoefte te hebben aan een vijtdaagse werk-
week, hoewel dit verschijnsel in eerste instantie als totaal irrelevant
voor biologen werd afgedaan. Het idee dat er op zaterdag geen colle-
ges meer zouden zijn, wekte aanvankelijk slechts de lachlust van de
‘mannenbroeders’.

Evenals in een echt gezin, werd er veel aandacht besteed aan het
bij elkaar houden van ‘ouders en kinderen’ in de biologie. Zoveel
mogelijk werden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Typische
voorbeelden daarvan zijn de voorjaarsexcursies en de zomerkampen.

Voorjaarsexcursies
Een bioloog bestudeerde de natuur. Het liefst in het veld, maar uiter-
aard ook in het laboratorium, waar kon worden geéxperimenteerd en
bijvoorbeeld de fysiologie van organismen kon worden bestudeerd.
Ter wille van een blijvend contact met het veld en ter bevordering van
het saamhorigheidsgevoel (het wijgevoel was toen nog niet uitgevon-
den) werden meerdaagse excursies georganiseerd. In hetvoorjaareen
drietal dagen, en in de zomer gedurende een langere periode. Ieder-
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