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linkse student. Gematigd links tot radicaal links was toen wel in de
meerderheid, denk ik. Iedere fatsoenlijke student was in ieder geval
een beetje links. Ik was een fatsoenlijke student, dus ik was links.’

DE GEBOORTE VAN DE YUP

Partijgenoot Bakker voegt eraan toe:‘De studenten die ik tegenkom zijn alle-
maal gericht op carriere maken. Ik wordt niet goed van die ‘driedelige pakken’

met hun visitekaartjes.

Het begon al tijdens de introductieweek en het veranderde eigenlijk
niet. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.

Mijn mederechtenstudenten hadden het niet zo op extremiteiten
en afwijkend gedrag, zo merkte ik al snel. Niet dat ik mezelf doorlo-
pend bezondigde aan excessief gedrag, maar ik zie het graag iets min-
der tam en gezapig. De meerderheid koos voor een onopvallend be-
staan, waarin alleen de eigen vriendengroep reden was voor opwin-
ding. In de eerste jaren woonden ze vaak nog bij hun ouders in Alk-
maar of Zaandam en leken niet van zins daarin verandering te bren-
gen. Hun sociale leven speelde zich ook grotendeels daar af en iedere
dag reisden ze af en aan met trein of bus. Soms hoorde ik ze ‘naar
school gaan’ zeggen als ze het hadden over college volgen. Met lede
ogen zag ik het aan, want het contrast met mijn eigen vrijheidsdrang
was groot. [k besloot dan ook al snel om mijn heil buiten mijn studie
te zoeken, maar daarover vertel ik straks meer.

Dateen natuurkundestudent zich niet bezighoudt met de ethische
kwaliteiten van de zwaartekracht, kan ik me indenken, want dat is
tamelijk zinloos, maar een wet is een menselijk maaksel en dat veran-
dert de zaak. Toch leken mijn medestudenten de wet als een soort
dogmatisch nulpunt te beschouwen. De inhoud werd niet ter discus-
sie gesteld en als iemand dat toch deed, hoorde ik veel vermoeide
zuchten. De colleges zijn er alleen voor het aanreiken van de instru-
menten om wegwijs te worden in de wettelijke doolhof; wie princi-
pieel wil zijn of meer wil weten dan nodig is voor het tentamen, doet
dat maar in zijn eigen tijd. Dat was de heersende mentaliteit. Een
jurist is natuurlijk geen politicus, dat begrijp ik ook wel, en je hoeft
ook niet meteen de barricades op of zo, maar een felle discussie op



