DE KUNST VAN HET ONOPLOSBARE

circa 9o procentvan de tegenwoordige moslims zich soenniet noemt,
navolger van Mohammed. Omdat de soenna niet eenduidig te inter-
preteren is, kan Tarik als moslim (letterlijk ‘aan God onderworpene’)
zeggen dat de islam ‘flexibel en soepel’ is. Het is naar zijn mening
niet verplicht op de gezette tijden naar de moskee (letterlijk: ‘plaats
waar men zich neerbuigt’) te gaan om te bidden, het eigen huis of de
werkplaats kan ook de plaats zijn ‘waar men zich neerbuigt’. Alleen
het vrijdagmiddaggebed moet in de moskee verricht worden. Het is
belangrijk om de contacten binnen en buiten de (geloofs-)gemeen-
schap, de ummah, te onderhouden en te versterken. Verder is het de
eigen verantwoordelijkheid van een moslim vijf keer per dag te bid-
den op de voorgeschreven tijden. ‘Allah weet dat iemand zijn leven in
dienst stelt van zijn geboden of niet.” Als iemand bijvoorbeeld bezig
is met de wetenschap, een groot goed volgens Allah, en die persoon
mag niet bidden op de voorgeschreven tijd, dan hoopt een moslim dat
Allah het hem vergeeft en dat hij het later mag inhalen, omdat hij
met iets goeds en lovenswaardigs bezig is.

Omdat de koran een universeel karakter heeft en te allen tijde gel-
dig is, staat hij open voor interpretatie. Sommige regels zijn zo duide-
lijk dat die niet anders opgevat kunnen worden, maar ‘andere regels
zijn nog steeds voor interpretatie open. Zij krijgen een andere inter-
pretatie naarmate de kennis van de mens van Allah’s schepping toe-
neemt. De wetenschap is hiervoor een belangrijk instrument’.

Over het dragen van een hoofddoek zegt Tarik: ‘als een moslimse
het ter wille van Allah doet omdat het een plicht is die in de koran
staat, dan is dat een groot goed. Maar als je geen hoofddoek draagt
dan wil dat niet meteen zeggen dat je een ongelovige bent zolang je
niet ontkent dat het een verplichting is’.

Een moslim wordt niet alleen beoordeeld op zijn zonden, maar
ook op zijn goede daden. Goede daden tellen tenminste voor tien,
slechte daden maar één keer. ‘Allah heeft ons geschapen, en alleen
Hij kan ons vergeven, maar dat is ook wat Hij graag wil.’

Voor Tarik ligt de essentie van zijn geloof besloten in ‘Allah is
groot’, ‘er is geen andere god dan Allah, en Mohammed is zijn pro-
feet’. Het is voor hem vooral belangrijk te beseffen dat de mens een
eigen belang heeft in het accepteren van het feit dat je als mens on-
derworpen bent aan Allah.

Tank denkt niet dat Allah een persoon is. Zo'n voorstelling van
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