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ciaal, koffie inbegrepen). Alleen jaargenoot Gerrit Hekstra ging nooit 
mee en kwam dan ook altijd te laat op de colloquia. Het verhinderde 
hem niet om bij de discussie altijd de eerste vraag te stellen. De collo-
quist kon er dan fijntjes op wijzen dat het antwoord op deze vraag 
uitvoerig gegeven was in het eerste gedeelte van het colloquium. Na 
het colloquium was er een korte pauze en daarna een werkbespre-
king. Kortom: een rijk gevulde avond. 

Na het kandidaatsexamen deed je stages, die vroeger gewoon 'on- 19 
derwerpen' heetten. Je deed een onderwerp bij Lever of bij Algera, 
waar tevens het koffieuitschenkpunt was. Onderwerpen bij Algera 
liepen dan ook van nature uit. 

In het algemeen had niemand haast om z'n studie af te ronden. Be-
halve natuurlijk als je ging trouwen. Dat kon uiteraard pas als je was 
afgestudeerd en daar had iedereen vrede mee. Een hoofd- of bijvak 
werd pas echt leuk als er resultaten geboekt werden. En dat was met 
de gebrekkige apparatuur in die dagen niet zo snel het geval. Bij ge-
bruik van het Warburgapparaat moest je zelf met kwik het volume 
van alle manometers bepalen omdat dat goed voor je was. Menigmaal 
bracht je de rest van de dag op de grond door om de weggerolde kwik-
bolletjes, die je 's morgens om 9.10 uur met bevende hand naast de 
manometer geschonken had, weer op te rapen met een zogenaamde 
kwiktang. 

Etiquette 

Hoogleraren sprak je onder alle omstandigheden met 'professor' aan, 
lectoren met 'meneer', evenals alle andere oudere heren. Je sprak 
over universiteit en over colleges. Merkwaardigerwijze gebruikte de 
universiteit zelf het woord 'lessen' ('aanvang der lessen'). Als een 
college begon was dat duidelijk door de binnenkomst van de docent. 
Iedereen stond dan op. De lessen begonnen 's morgens met het lezen 
van een bijbelgedeelte. Bij een tentamen droeg je een 'voorgeschre-
ven' blauw pak, bij het examen een jacquet (met parelgrijze das). 

Al deze correcte manieren zijn nu verdwenen. Dat begon en zette 
door in de zeventiger jaren. Jaargenoot Aat van Selm kwam voor het 
afleggen van een tentamen de kamer van de docent binnen in een 
trui, met een koffiebekertje in de hand, waarop een gevulde koek. Een 
echte trendsetter dus. 


