
I N L E I D I N G 

vóór de oorlog.8 Wie vóór de oorlog zich bewust was geweest van de 
gevaren van fascisme en nationaal-socialisme, wist na mei 1940 met-
een wat hem of haar te doen stond. Zij aan wie dat minder duidelijk 
was geweest, aarzelden ook vaak in het begin van de oorlog. We zul-
len zien dat Van Roons stelling ten dele opgaat voor de vu, maar dan 
ook maar ten dele. Niet iedereen die ook vóór de oorlog goed koos, 
deed dat na de Duitse inval nog steeds, terwijl sommige aarzelaars 
van vóór de oorlog bij het uitbreken ervan zeer daadkrachtig en prin- 17 
cipieel wisten te handelen. Daarmee werd de oorlog ook juist wel, wat 
Von der Dunk ervan verwachtte: een bijzondere uitdaging die het 
uiterste uit alle betrokkenen haalde. 


