EREDOCTORATEN

rechtsgeleerdheid voor zijn belangeloze en moedige inzet voor de ver-
dediging van politieke gevangenen in Indonesié. En bovendien krijgt
mevr. drs. S. Kruyt, arts te Surabaya, in dat jaar een eredoctoraat in
de geneeskunde, voor haar inspanningen voor sociaal-medisch werk,
voorlichting over hygiéne en voeding, en geboorteregeling in Indone-
sié.>° Bij hetvolgende lustrum van de vu, in 1985, gaat een eredoctoraat
in de godgeleerdheid naar Oemboe Hina Kapita, een deskundige op
het gebied van taal en cultuur van het eiland Sumba in Indonesié van-
wege zijn aandeel in de vertaling van de bijbel in het Oost-Sumbaas.*

In 1990 krijgt dr. Liek Wilardjo, staflid van de christelijke univer-
siteit Satya Wacana, een eredoctoraat in de natuurkunde onder an-
dere voor zijn publicaties voor een breed publiek, waarin hij gestalte
geeft aan zijn visie dat de besluitvorming over de toepassing van we-
tenschap en techniek een zaak is voor de hele samenleving, en niet al-
leen voor deskundigen (zie ook hoofdstuk [7]).2* In datzelfde jaar gaat
een eredoctoraat in de letteren naar Ernesto Cardenal, een priester die
geéngageerde gedichten schrijft en minister van Cultuur is in Nicara-
gua, als erkenning voor zijn artistieke visie en zijn onvermoeibare in-
zet voor de culturele ontwikkeling van de armste groepen in de Nica-
raguaanse samenleving. Als paus Johannes Paulus II in 1982 bij een
bezoek aan Nicaragua weigert hem de hand te schudden omdat hij als
priester deel uitmaakt van de Sandinistische regering, is dat wereld-
nieuws. Cardenal zelf beschouwt het eredoctoraat van de vu als een
erkenning voor Nicaragua en de Sandinistische revolutie.®

In 1995 ontvangt dr. Njabulo Ndebele, hoogleraar aan de Univer-
siteit van het Noorden te Pietersburg in Zuid-Afrika een eredoctoraat
in de rechtsgeleerdheid voor zijn prestaties als Afrikaans literator, en
voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het academisch onderwijs
in het nieuwe Zuid-Afrika. Ndebele was een vooraanstaand lid van de
bevrijdingsbeweging aANc en leefde twintig jaar in ballingschap. De
laudatio opent met een citaat van hem?

If the fish in a river

boiled by the midday sun

can wait for the coming of the evening,
we too can wait

in this wind-frosted land,

the spring will come...
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