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Universiteit 

De belangrijkste man achter de stichting van de Vrije Universiteit was 
Abraham Kuyper, die streed voor 'de vrije kerk en de vrije school in 
het vrije Nederland'. De weg naar een vrije universiteit was niet ge-
makkelijk en kostte veel tijd, geld, overtuigingskracht en zelfs vriend-
schappen. Op 20 oktober 1880 was het zover: de dies natalis van de 
Vrije Universiteit. Het aantal hoogleraren en studenten was gering en 
de huisvesting en de financiële middelen waren beperkt. Toch kwam 
er groei en erkenning. Naast de faculteiten Rechten, Theologie en Let-
teren en Wijsbegeerte werd na een intermezzo met de opbouw van 
een medische faculteit in 1930 de Faculteit Wis- en Natuurkunde als 
vierde faculteit opgericht.1 

A B R A H A M K U Y P E R 

Abraham Kuyper werd geboren op 29 oktober 1837 in Maassluis. Aan-
vankelijk ontving hij van zijn ouders huisonderwijs. Vervolgens be-
zocht hij het gymnasium in Leiden, waar zijn vader predikant in de 
hervormde kerk was. Aan de Universiteit van Leiden slaagde hij voor 
de kandidaatsexamens letteren en wijsbegeerte, klassieke letteren en 
theologie, alledrie summa cum laude. Op 20 september 1862 promo-
veerde hij bij prof. dr. J .H. Scholten tot doctor in de theologie. Op 1 
juli 1863 trad hij in Rotterdam in het huwelijk met Johanna Hendrika 
Schaaij. Zijn vader bevestigde hem op 9 augustus 1863 tot predikant 
in de hervormde kerk in Beesd. In deze gemeente kwam Kuyper voor 
het eerst met het eenvoudige volk in contact. Gesprekken met ortho-
doxe boeren en vooral met de eenvoudige volksvrouw Pietje Baltus 
brachten een verandering in zijn geloofsovertuiging teweeg. Hij be-
keerde zich tot de leer van Calvijn en verbond zich voorgoed met het 
wel en wee van de eenvoudige gereformeerden, die door Kuyper de 
'kleine luyden'2 werden genoemd. 


