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Inleiding

De datering van het verschijnsel eredoctoraat is niet eenvoudig vast te 
stellen. Het doctoraat zelf is wel tamelijk nauwgezet in de tijd te plaat-
sen en wel in de Middeleeuwen. De term ‘doctor’ werd voor het eerst 
in onze betekenis gebruikt door de rechtenfaculteit van de universiteit 
van Bologna, één van de eerste universiteiten van Europa. Er werd een 
rechtsgeleerde mee aangeduid, die niet noodzakelijkerwijs doceerde. 
In de twaalfde eeuw verschoof de betekenis langzamerhand en wer-
den diegenen ‘doctor’ genoemd, die burgerlijk recht doceerden. Een 
eeuw later veranderde de betekenis opnieuw. Doctor werd een aca-
demische graad voor hen die in burgerlijk en kerkelijk recht waren 
geschoold. Buiten Bologna werd de term gebruikt om iemand aan te 
duiden die doceerde. In Parijs, die andere oude Europese universiteit, 
is de term doctor vermoedelijk door theologen geïntroduceerd. Een 
eeuw later kwam de term ook in andere faculteiten, zoals die van ge-
neeskunde, voor.1

 Een beroemd doctor in de late Middeleeuwen was de op 4 septem-
ber 1506 gelauwerde Desiderius Erasmus, die in Turijn de doctors-
hoed verwierf. Dankzij mediëvist Jan van Herwaarden is bekend hoe-
zeer de geleerde zich al jaren tevoren op het doctoraat had verheugd 
en speciaal naar Italië reisde om de bul af te halen. Erasmus had toen 
al een gedegen studie theologie achter de rug aan onder meer de uni-
versiteit van Parijs. Aanvankelijk dacht hij in Bologna te promoveren, 
maar dat zat er niet in. Dankzij de hoogste baas van de universiteit van 
Turijn, een achterneef van de door Erasmus overigens later veel bekri-
tiseerde paus Julius ii (1503-1513), werd het deze stad. De Torinese in-
spanningen Erasmus aan zich te verbinden, wezen er op dat het hier 
om een prestigieuze kandidaat ging. Erasmus verdedigde zich afdoen-
de tegenover de theologische faculteit ter plaatse en werd het doctoraat 
waardig bevonden. De promotor verrichtte de toen gebruikelijke pro-
motierituelen door Erasmus een open en gesloten boek te tonen, hem 
een vredeskus te geven en vaderlijk te zegenen. En al toonde Erasmus 


