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het Nederlands protestantisme (18co-heden) van de Vrije Universi-
teit. Graag richt ik ook een woord van dank aan de (voormalige) me-
dewerkers van de (sub)faculteit die ik heb mogen interviewen of van
wie ik schriftelijke informatie heb ontvangen. Hun namen worden el-
ders in dit boek vermeld. Hugo van Kinschot, archivaris bij post- en ar-
chiefzaken van de vu, was zo goed mij onbeperkt toegang te verlenen
tot het faculteitsarchief dat de ruggengraat van dit boek vormt. Peter
de Bast, huismeester van het ‘Metropolitan’, sinds 2004 het onderko-
men van de faculteit, wees me de weg naar verloren gewaand archief-
materiaal, opgeborgen in een kast in het wis- en natuurkundegebouw
van de vu. Wat archivalia betreft moet zeker ook de naam van emeri-
tus-hoogleraar sociologie Gerrit Kuiper met ere worden genoemd. In
de jaren tachtig van de vorige eeuw vertrouwde Kuiper zijn omvangrij-
ke archief aan de afdeling post- en archiefzaken van de vu toe, die het
vervolgens in bewaring gaf bij eerdergenoemd Historisch documenta-
tiecentrum. Kuipers archief is voor dit boek een Fundgrube gebleken.

Oud-studenten Maarten Hoogerwerf en Jaap Meindersma be-
zorgden me afleveringen uit de jaren negentig van Mundusbulletin.
Oud-student en oud-medewerker Daan Schut stelde me notulen en
aantekeningen uit de jaren zeventig ter beschikking. Ook het privéar-
chief van Harry van den Berg was van grote waarde, vooral wat het rei-
len en zeilen van studentenvereniging Mundus betrof. Brenda Wief-
ferink, bestuurssecretaresse bij de faculteit sociale wetenschappen,
hielp me aan veel vergaderstukken uit de periode 2005-2012. Financi-
ele bijdragen van de faculteit sociale wetenschappen, de Van Coever-
den Adriani Stichting en de stichting Stichting dr Abraham Kuyper-
fonds maakten het mogelijk dat mijn verhaal uiteindelijk tot een boek
werd.

Maar uiteindelijk is geschiedschrijving een eenmanszaak. In juli
2008 werd ik door Bert Klandermans en Dick Kuiper benaderd om
de faculteitshistorie op papier te zetten. Twee maanden later legde ik
de redactiecommissie een verkennende notitie voor, eind 2008 ging
ik daadwerkelijk (in deeltijd) aan de slag. Nu, na vierenhalf jaar, zet ik
een punt achter mijn verhaal en geef ik het over aan de jubilerende fa-
culteit.

Peter Bak
Sint-Pancras, 1 juli 2013.
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