1 Sam. 13:19—22.

En er werd geen smid gevonden in het gansche land
Israels, want de Filistijnen hadden gezegd: Opdat de
Hebreén geen zwaard noch spies maken.

Daarom moest gansch Israel tot de Filistijnen aftrekken,
opdat een iegelijk zijn ploegijzer of zijne spade of zijne
bijl of zijn houweel scherpen liet.

Maar zij hadden tandige vijlen voor hunne houweelen,
en voor hunne spaden, en voor de drietandige vorken,
en voor de bijlen, en voor het stellen der prikkels.

En het geschiedde ten dage des strijds, dat er geen
zwaard noch spies gevonden werd in de hand van
het gansche volk dat bij Saul en bij Jonathan was;
doch bij Saul en bij Jonathan zijnen zoon werden zij
gevonden.




