
HOOGEERZAME H E E R E N D I R E C T E U R E N ONZER V E R E E N I G I N G , 

HOOGACHTRARE H E E R E N C U R A T O R E N ONZER U N I V E R S I T E I T , 

H O O G G E L E E R D E H E E R E N P R O F E S S O R E N IN DE O N D E R S C H E I 

D E N E F A C U L T E I T E N , 

Z E E R G E L E E R D E H E E R E N DOCTOREN IN DE O N D E R S C H E I D E N E 

W E T E N S C H A P P E N , 

W E L E E R W A A R D E B E D I E N A R E N D E S W O O R D S , 

W E L E D E L E H E E R E N S T U D E N T E N , 

EN VOORTS GIJ A L L E N , V A N W A T NAAM OF RANG O O K , 

D I E DEZE P L E C H T I G H E I D MET U W E T E G E N W O O R D I G H E I D 

H E B T W I L L E N V E R E E R E N , 

ZEER GEACHTE EN ZEER G E W E N S C H T E T O E H O O R D E R S ! 

„Niemand is er, zelfs niet onder de profane schrijvers, 
die ooit de plicht der overheden, de wetgeving of het
geen op het staatsleven betrekking heeft behandeld^, 
zonder godsdienst en godsvereering als beginsel voorop 
te stellen. Allen hebben erkend dat L'een ^elukkise 
staatsregeling mogelijk is , wanneer niet allereerst voor 
godsvrucht gewaakt wordt, en dat de wetten die, met 
voorbijgaan van het recht van God, alleen de belangen 
der menschen op het oog hebben ten eenenmale verkeerd 
zijn. Vermits derhalve bij alle wijsgeeren de godsdienst 
de eerste plaats inneemt, en dit altijd, onder algemeene 
instemming van alle volken, in het oog is gehouden, be-
hooren de Christen Vorsten en overheden zich te schamen 
over hunne nalatigheid, wanneer zij die zorg voor gods
vrucht niet ter harte nemen." 
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