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uwe aandacht vraag voor enkele beschouwingen over de 
tusschen recht, staat en overheid bestaande verhouding, 
maar hieraan dan ook het verzoek doe voorafgaan dat 
gij in deze beschouwingen slechts een aanroeren wilt zien 
van een zoodanige reeks van vragen die een dieper en 
breeder onderzoek meer dan waardig zijn. 

Onder alle volkeren, maar vooral onder de Germaansche, 
heeft van eeuw tot eeuw een machtige, het geheele rechts
leven beheerschende strijd bestaan tusschen twee groote 
beginselen: de eenheid en de vrijheid. Nu eens heeft het 
eene beginsel de overhand, dan weer treedt het andere 
sterker op den voorgrond, om ten lange leste voor den 
verdrongen vijand weer te wijken, echter niet zonder de 
sporen van zijn heerschappij achter te laten. 

Wij zien den kamp tusschen eenheid en vrijheid, waar wij 
meer bepaaldelijk op de volkeren van Midden- en West-Eu
ropa het oog vestigen, van de eerste vestiging dier volke
ren af als een rooden draad in de geheele geschiedenis tot 
op onze dagen ingeweven, en vaak schijnt het alsof die 
worsteling tusschen deze beide elementen, die, wel be
schouwd, elkander moeten steunen en beschermen, alle 
hoop op verzoening uitsluit. 

Ook thans wordt het geroep van vrijheid, eene vaak zoo 
geheel verkeerd begrepen vrijheid, meer dan ooit vernomen 
en toont zich tevens het streven naar eenheid in een tot 
dusverre — zoowel in de theorie als in de praktijk — on
gekende centralisatie. 

De zonde, die als een zuurdeeg alles doortrekt, heeft 
ook aan dien strijd allengs, — en vooral sedert het einde 
van de vorige eeuw, — een dergelijk karakter van bitter
heid gegeven, dat, naarmate de strijd algemeen wordt, en 
elk beginsel zich krachtiger, scherper en met meer bewust
heid ontwikkelt, het bellum omnium contra omnes, door 
sommigen eenmaal het aanvangspunt der menschelijke 


