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in de kleinste bijzonderheden toe verdeeld zijn. Houdt er
ook in uw studietijd rekening mede, dat het leven u vele
dingen gansch anders zal laten zien dan de school. En houdt
onder en bij alles het geloof vast aan het heilig ideaal, dat u
hier bracht en het oog uwer ziel bekoort. Als God voér ons
is, dan is er niets te vreezen. Nil desperandum, Deo duce.
Inzonderheid geldt dit alles voor U, Studenten in de heilige
godgeleerdheid. Niet omdat er wvoor u eene hoogere moraal
dan voor anderen zou bestaan. Maar omdat het heilig land is,
dat gij in de theologie met uwe voeten betreedt. Het is
waarlijk geen blind vooroordeel of partijdige vooringenomen-
heid, die mij alzoo doet spreken; maar wat men ook anders
zeggen moge, de theologie is de schoonste en heerlijkste van
alle wetenschappen. Zij brengt u niet met de stoffelijke maar
met de geestelijke, niet met de zienlijke maar met de onzien-
lijke, niet met de tijdelijke maar met de eeuwige dingen in
aanraking. Door voorhof en heilige heen leidt zij u het heilige
der heiligen binnen. En daar brengt zij u in kennis met de
diepste problemen, ontsluiert u de verborgenste raadselen en
ontvouwt u de heiligste mysterién. Uit al het eindige doet zij
u opklimmen tot het oneindige en eeuwige wezen Gods, opdat
gij, ook voor uw denken, bij Hem ruste zoudt vinden en bij
Zijn licht het wezen aller dingen zoudt bezien. Maar meer
dan ergens elders is daarom dan ook hier het woord van
kracht: indien gij niet gelooft, gij zult niet bevestigd worden.
Tot het heiligdom der kennisse Gods ontsluit het geloof alleen
den toegang; fides quaerit intellectum. Maar dat geloof leidt
u dan ook tot een rijker en vrijer, tot een vruchtbaarder en
heerlijker weten, dan op eenig ander veld van onderzoek te
verkrijgen is. Het leidt u tot eene kennis, die God zelven,
Zijne openbaring, Zijne deugden, Zijne werken tot inhoud




