
Tot mijn leedwezen werd de uitgave dezer rede door bijzon

dere omstandigheden aanzienlijk vertraagd; inzonderheid vor

derde de bewerking der aanteekeningen meer tijd en moeite dan 

ik vermoeden kon. Reeds uit de inmiddels verschenen literatuur 

kan echter blijken, dat het onderwerp allesbehalve aan actualiteit 

verloren heeft. Ik vlei me daarom met de hoop, dat het boekske 

ook nu nog eenig nut zal kunnen doen. 

Natuurlijk is ook in de aanteekeningen noch de stof, noch 

de literatuur uitgeput. Bij zoo omvangrijk onderwerp kon het 

meeste slechts geponeerd, soms zelfs alleen aangeduid, niet be

wezen worden. Ware ik nog uitvoeriger, de noten zouden hoofd

zaak worden en zoo het karakter van oratie te loor gaan. Wel

licht vind ik later zoo noodig nog gelegenheid een en ander 

nader uit te werken. Voorloopig ben ik ruimschoots tevreden, 

als slechts dit bereikt zvordt, dat meer dan tot nu toe, — ik 

zeg niet van de zijde der godsdienstwetenschap (die trouwens 

geen theologische, maar een philologische discipline is), maar 

van zuiver-philologischen kant — ook in ons land aandacht 

wordt geschonken aan een factor in de Grieksche ontwikkeling, 

die de aandacht waarlijk wel waard is. Het zal der philologie 

ten goede komen. 

W. 


