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kwam en hoe het behoort te zijn, dan hebben wij daarover 
onze eigen gedachten, steunend op de beginselen, waarvan 
wij uitgaan, vooreerst omdat die beginselen zich onafhankelijk 
van onzen wil aan ons opleggen als eeuwige waarheid, en voorts 
omdat wij meenen, dat alleen een wetenschap, die op die be
ginselen stoelt, tegen de zware taak, die onze tijd haar 
stelt, is opgewassen. 

Want dat onze tijd met name op het gebied van het recht 
groote gevaren in zich draagt, daarover zijn we het wel allen 
eens. Een nieuwe laag der maatschappij komt omhoog, de 
vooruitgang in de techniek heeft in de vervlogen eeuw heel 
het stoffelijk leven der maatschappij uit zijn voegen gewrongen. 
Wetenschap en kunst hebben intellectualistisch ons geestes
leven over den kop gejaagd, religie en zedelijke beginselen 
zoeken weer om de plaats, die hun toekomt, dat alles gist en 
woelt dooreen en zoekt om een bedding. Wordt die niet tijdig 
geboden, dan worden straks de golven over het land ge
stuwd en verderven tijdelijk of voorgoed onze cultuur 
of ook de elementen neutraliseeren elkander wederzijds en 
gaan onder in oen moeras, dat met zijn pestadem die 
cultuur vergiftigt, instede van haar te verfrisschen met de 
koele uitwaseming van hun stroomend water. En nu komt het 
Christendom in zijn zuiversten vorm, den calvinistischen, zich 
opmaken, om ook voor dat rechtsleven nieuwe banen te zoeken. 
Naar die beginselen, aldus opgevat, meent dat Christendom ook 
voor het rechtsleven van onzen tijd iets te kunnen zijn en iets te 
kunnen doen. Het ontbreekt niet aan stemmen, van verschil
lende zijden, die komen voorspellen, dat onze cultuur zich uit
geput heeft, en dat de tijd naderende is, waarop ze den fakkel 
des levens uit de hand zal moeten geven, om die aan andere 
volken toe te vertrouwen. Het is mogelijk, wie zal het zeg
gen? Het kan zijn, dat die cultuur zal worden verpletterd 


