
tusschen een individualisme, dat allen band heeft afgeworpen 
en een socialisme, dat voor het individueele in den mensen 
geen ruimte meer heeft en slechts de brute massa nog kent. 

Zelfs al ware dit zoo, dan nog zou dat onze roeping, 
om een oplossing voor die problemen te zoeken, onaangetast 
doen blijven, het aan Hem, Die over de volken recht, over
latend, of die arbeid voor dit geslacht of voor een andere 
periode vrucht zal dragen. Maar ik geloof niet, dat het zoo 
zal zijn. Als ons leven zóó voortgaat, ja, dan moet de tot bars
tens opgeblazen idee van vereeniging haar omhulsel stuk stoe
ten op den duur op de puntige scherven van het vermorzeld 
individu of zullen omgekeerd de individuen, vergetend dat 
1'union fait la force, juist daardoor een gemakkelijke prooi wor
den voor het „gele" gevaar of welk ander gevaar ook. Maar er 
zijn teekenen, die hope geven dat het zoo ver niet zal komen. 
Voor ons ligt die hope vooral in de vruchtbare kiemen, die 
het Christendom ook voor onze rechtsontwikkeling nog in haar 
schoot draagt. Juist met het oog daarop gezien geven de 
merkwaardige wijze, waarop de herleving van het calvinisme 
vat heeft gekregen op de geesten in ons vaderland, en de 
nieuwe aspecten, die daardoor geopend zijn, naar ik meen, 
gegronde hoop voor een schoone toekomst. Ik speende mij in 
deze ure opzettelijk aan alle uiting van geestdrift, daarvoor 
drukt mij de verantwoordelijkheid, die ik thans mede op mij 
neem, te zwaar. Maar als ik nu mijn blik eens wat verder 
laat gaan, en ik zie, dat de rechtsstrijd onzer dagen te laatster 
instantie een deel is van die groote worsteling tusschen God 
en Satan, die in heel het kosmisch proces, voor hen, die ge-
looven, openbaar wordt; als ik zie, dat in dien bangen kamp 
op de schouders der Gereformeerde belijders door hun Heer 
de zwaarste, maar ook de eervolste taak is gelegd; als ik 


