
Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, 

Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, 

Hooggeleerde Heeren Hoogleeraren, 

Zeergeleerde Heeren Doctoren in onderscheidene 

Wetenschappen, 

Weleerwaarde Heeren Bedienaren des Woords, 

Weledele Heeren Studenten, 

En voorts gi/j allen, die, van wat naam of rang 

ook, herwaarts opkwaamt om deze plechtigheld 

met Uwe tegenwoordigheid te vereeren, 

Zeer geachte en zeer geioenschte Toehoorders! 

Het was op 22 September j . L , dat ik de eer had in het 

collegegebouw onzer hoogeschool mijne werkzaamheid als 

lector te beginnen met eene openbare les over „Het 

Principiiini Theologiae in zijne beteekenis voor de Archae-

ologia Soera" 1 ) . Voorzoover de korte tijd, waarover ik 

toen had te beschikken, het gedoogde, heb ik getracht de 

beteekenis van het principium theologiae zoo voor den 

omvang als voor den inhoud der archaeologia sacra na te 

gaan, waarbij alle nadruk viel op het theologisch karakter 

van genoemd vak. Daarbij konden slechts enkele punten 


