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ik ben zoo vrij daarenboven te wijzen op een zinsnede uit 
den brief van Hendrik Fagel aan Van Hogendorp van den 
21sten November 1813 betreffende de pas in Engeland ont
vangen proclamatie van den 17den: "Le Prince ya trouvé 
sans la moindre exception les sentiments, qui l'animent" 1). 

Nu, in deze proclamatie stond uitdrukkelijk, dat de Prins 
werd uitgeroepen tot "Hooge Overheid" 2). Voorts vestig 
ik nog de aandacht op een geestdriftigen brief van 's Prinsen 
ouden vertouweling D'Yvoy, die juist daarom zoo uitge
laten is van vreugd, omdat de zaken niet zullen hersteld 
worden op den ouden voet, maar de Prins souverein 
zal zijn S). 

Maar waarom gaf deze dan maar niet dadelijk aan den 
volkswensch toe? Dit had zijn moeder, en ook Lord 
Malmesbury, hem uitdrukkelijk afgeraden 4). Het was ook 
wel zoo verstandig zich gereserveerd te houden. Zijn positie 
zou veel sterker zijn, als hij het bepalen van het karakter 
zijner nieuwe waardigheid aan de natie' overliet en er zich 
niet onmiddellijk zelf over uitsprak. 

Later schijnt hij het wel eens betreurd te hebben, dat 
men hem niet de erfelijke betrekkingen zijner vaderen 
gelaten had, die volgens hem een meer deugdelijke schakel 

1) Brieven van Van Hogendorp, IV p. 265. 
2) of Souverein, gelijk het heet in een begeleidend schrijven van Van 

Hogendorp aan H. Fagel, 17 November 1813, ib. p. 262-4. 
3) Gedenkstukken 1810-13, III p. CXVI. Men kan zich onmogelijk 

voorstellen, dat D'Y v 0 y dezen brief zou geschreven hebben, als de Prins 
werkeliik het herstel van het stadhouderschap begeerde. 

4) De Prinses-Moeder aan den Prins, 5 Maart 1813, Gedenkstukkeq. 
1810-13, III p. 1858- 9 ; Lord Malmesbury aan H . Fagel, 26 
November 1813, Ontstaan der Grondwet, I p. 20-22 : I wish the Prince 
of Orange to take King William for his model. On his landing at Torboy 
he was hailed as King; he proceeded gradually before he took the title 
or exercised kingly authority, perhaps too gradually, since by his forbear
ance he experienced many vexations during his reign. The Prince of 

Orange should do the same. Let him meet the wishes of the country in 
the first instance, and make a merit of so doing. Being once declared 
their sovereign, let him exlend his 8ulhorily according 10 circumstances; 
let him sound his way. 


