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geen leeraren aan Hoogere Burgerscholen konden hier
hun opleiding ontvangen. Wie straks geroepen wordt aan
een Christelijke inrichting, hetzij van middelbaar hetzij
van gymnasiaal onderwijs, te doceeren, dient echter ook
een Christelijke vorming te ontvangen. Krijgt hij die niet,
hij zal in de praktijk beseffen, dat hem iets ontbreekt. Het
is waar, hij kan dan door eigen studie trachten in dat
tekort te voorzien, maar wie de uiterst ongunstige levens-
omstandigheden van vele leeraren van nabij kent, koestert
daaromtrent geen overdreven verwachtingen. Het is de
universiteit, die die Christelijke vorming geven moet. Gij
kunt U verzekerd houden, dat deze meening in de kringen
van de leeraren onzer Hoogere Burgerscholen gedeeld
wordt, en dat naast blijdschap over de genomen stappen
de hoop bij hen leeft, dat aan de V. U. eerlang ook
andere vakken dan Nederlandsch en Geschiedenis zullen
kunnen worden beoefend.

M. H. Hoogleeraren! Dat ik zoo dadelijk een plaats zal
gaan innemen in Uw achtbare rij, is ook nu nog geen
volle werkelijkheid voor me. Volgde ik de neigingen van
mijn hart, ik zou er eer toe komen aan Uw voeten te
gaan nederzitten, gelijk eens de jongeling van Tarsen aan
die van Gamaliél. Maar het is Uw eigen begeerte, dat ik
tot U in een andere verhouding zal staan. Toch hoop en
vertrouw ik, dat Gij, zoo goed als Uw leerlingen, zoo ook
Uw jongsten ambtgenoot met Uw zooveel meerdere kennis
en ervaring zult willen dienen; hij zal daaraan niet zelden
behoefte hebben.

Dit verzoek geldt niet het minst U, Hooggeleerde Heeren
der Litteraire Faculteit. De hartelijke ontvangst, die mij in
Uw midden ten deel viel, is er mij borg voor, dat het
gehoor zal vinden. Gij kunt U ook verzekerd houden, dat
het van mijn zijde aan de gewenschte samenwerking niet
ontbreken zal.

U, Hooggeleerde Woltjer, zeg ik in het bijzonder dank
voor de vele bemoeienissen, die Gij U voor mijn benoe-
ming en in het algemeen voor de uitbreiding der faculteit



