A~
P A A A A A A A A A A AP A A A A A A S AN A P A A A A A I e N AN AN

HoocErrzAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VER-
EENIGING,

HoocAcHTBEARE HEEREN CURATOREN DEZER HOOGE-
SCHOOL,

HooGGELEERDE HEEREN PROFESSOREN,

ZEERGELEERDE HERREN DOCTOREN IN ONDERSCHEI-
DENE WETENSCHAPPEN,

WeLEpELE HEEREN STUDENTEN,

EN VOORTS (1J ALLEN, DIE HIERHEEN ZIJT OPGE-
KOMEN OM DOOR UWE TEGENWOORDIGHEID AAN DEZE
PLECHTIGHEID LUISTER BIJ TE ZETTEN,

ZEER GEWENSCHTE TOEHOORDERS !

Bekoorlijk als uiting van harmonische levenskunst is die
stabiele liefde voor de wetenschap, dat hardnekkig vasthou-
den aan geestelijke ontplooiing niettegenstaande eigen levens-
leed; kenmerk van de geniale denkers van alle tijden.

Was hun beschouwende geest even onaandoenlijk voor de
rampen van de bedrijvige menschheid die hen omringde?

Ik denk aan zooveel geleerden van vroeger en nu die
schijnbaar in hooghartige zelfgenoegzaamheid mediteerend
hun bestaan voerden, de oogen gericht op het oneindige en
onveranderlijke, onbewogen door de stormen van hun tijd,
die hun medemenschen deden buigen of breken.

Maar zien wij het verleden in zijn samenhang en over-
denken wij ‘ook ons eigen bestaan, dan bemerken wij toch
met angstwekkende zekerheid, hoe de geestelijke wereld in
onverbreekbare wetmatigheid samenhangt. De ellende der
menschheid moge als een machtige vloed het arme land over-
stroomen, de overpeinzingen van den geleerde als een beek
langs lachende velden henenglijden, beide ontspringen uit



