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hem te gedenken, die ons beider leermeester was. Onverge-
telijk, voor wie onder de bekoring van zijne persoonlijkheid
heeft geleefd is PrAce, onuitwischbaar de indruk, die zijn
diepe blik, zijn klassieke geest op ons heeft gemaakt, onuit-
bluschbaar de vurige liefde, die hij ontstak voor het ware,
schoone en goede, en bovenal voor die wetenschap, die hem
ook zoo na aan het hart lag, en die hij met kritische bezon-
nenheid maar ook met dichterlijke visie ons verkondigde.

Hoe vaak nog herdenk ik zijne lessen en meer nog de
stille uren in zijn studievertrek doorgebracht en de liefdevolle
zorg, waarmede hij mij gadesloeg toen hij bemerkte, dat zijn
woorden mijn jeugdig hart hadden ontvlamd en ik daardoor
schoone maar vaak moeilijke wegen zou moeten gaan.

Welk een bewijs van inzicht en vriendschap toen Prace
na het voltooien van mijne studie mij bij U als assistent aan-
beval.

Gij weet het HoogGeleerde ZwAARDEMAKER hoe ik zonder
levensrijpheid in Uw laboratorium verscheen, laat ik U thans
mogen zeggen, dat Gij het verstaan hebt mij meer dan een
leermeester te zijn geweest.

Maar waartoe zou ik trachten met zwakke woorden te zeg-
gen wat de sterke realiteit van het leven ons nog voortdurend
toeroept. Alleen verheugt het mij U te mogen wijzen op mijn
laboratorium, waar voor de energetische bestudeering der
levensverschijnselen zulk een belangrijke plaats is ingeruimd.

Moge mijn arbeid in de toekomst mijn leermeester geen
oneer aandoen. Mijn pogen wilt Gij wel aanvaarden als een
dankbare hulde aan Uw persoon en aan Uw arbeid.

WerLEpeELE HEEREN STUDENTEN.

Niettegenstaande mijne aanwezigheid van vier jaren aan
onze Universiteit ben ik voor de meesten Uwer nog een
vreemde. Maar ik hoop, dat daarin spoedig eene gunstige
verandering moge komen.

Immers dat de wetenschap, die ik geroepen ben, U te
doceeren, voor U allen en in het bijzonder voor de studenten
in de Godgeleerdheid en in de wijsbegeerte, van de grootste
beteekenis is, kan U niet onbekend zijn.



