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wezenlijking in de toekomst." 1 8 ) . Maar onder welke vlag ook, 
men trekt van alle kanten tegen het christendom op. De aanval 
richt zich niet slechts tegen den bovenbouw der kerk, maar be
doelt haar te ontblooten tot haar fundamenten toe . 1 9 ) Aan door
wrochte theologische studies, die als principium cognoscendi de 
Heilige Schrift hebben aanvaard, gaat men aan de overzijde ge
woonlijk hooghartig en laatdunkend voorbij, men neemt er ter
nauwernood notitie van, plakt er in der haast het etiket conserva
tief op en merkt ze daarmee zonder pardon voor de eerstvolgende 
auctie. Ook anderen dan theologischen werken, die met weten
schappelijke liefde geschreven zijn, maar het gezag van het Gods
woord tot Voraussetzung hebben, valt eenzelfde lot te beurt. 
Juist omdat onze tijd zulk een veelheid van wereldbeschouwingen 
telt, heeft het christendom het zoo zwaar te verantwoorden. Want 
al die wereldbeschouwingen nemen onze religie en onze wetenschap 
tegelijk onder schot. Wij staan maar niet aan een kruisvuur bloot, 
maar aan een vuur, dat uit honderde metalen monden knalt. 
Naar waarheid betoogt H U N Z I N G E R : „Das ist es auch, was die 
Lage des Christentums in unserer Zeit so schwierig macht. Es 
wird von sehr verschiedenen Richtungen als der gemeinsame 
Gegner angesehen und bekämpft, aber es wird bekämpft von 
sehr verschiedenen, oft' entgegengesetzten Gesichtspunkten aus. 
Es sieht sich in eine verwirrende Menge verwickelster Geistes
strömungen hineingeworfen. Es hat sich des Materialismus, des 
Pantheismus, des Agnostizismus, des Historismus, oder wie diese 
so verschiedenartigen „ismen" heissen mögen, zu erwehren. Es 
muss allen gegenüber gerüstet sein." 2 0 ) En waar het ongeloof 
huisheer is, daar weet het bijgeloof altijd heimelijk een huis
sleutel te bemachtigen. Daarom branden ook alle superstitieuse 
richtingen tegen het christendom los. Zoo bezien is de moderne 
tijd inderdaad een bange ti jd. 2 1 ) Hoop, dat de vijandelijkheden 
welhaast zullen gestaakt worden, kan niet gegeven. Veeleer is er 
grond voor de verwachting, dat zij nog in felheid zullen toenemen. 
Wat een onzer staatslieden onlangs met het oog op den inter
nationalen toestand verklaarde, kan mutatis mutandis worden 
uitgebreid tot heel de linie onzer beginselen: „Niemand, die den 
toestand, waarin thans geheel de wereld verkeert, overziet, kan 
betwijfelen, dat de christenwereld, of zij het wil of niet, voor 
eene revolutie komt te staan als nimmer te voren." 2 2 ) De moge-


