
Dames en Heeren, Gij allen, die tot de Vrije Universiteit 
in eenige betrekking staat, al is die betrekking ook van geen 
anderen aard, dan dat Gij deze inrichting van Hooger On
derwijs op Gereformeerden grondslag een warm hart toe
draagt, wilt eenerzij ds de aan Uw zorgen toevertrouwde 
jeugd, voor zoover zij zich voorbereidt tot universitaire studie, 
opwekken straks die inrichting van hooger onderwijs te 
kiezen, waar de eere Gods het centrale punt vormt, en 
brengt anderzijds deze Universiteit, en vooral de nieuwe 
faculteit met allen, die daaraan werkzaam zullen zijn in 
Uw gebeden voor den troon van den Almachtige. Dan 
alleen zal zij aan het hooge doel, dat zij zich stelt, kun
nen beantwoorden. 

Ik heb gezegd. 
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