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Hooggeleerde van der Corput, Hooggeachte Leer* 
meester, 

Als eerstejaarsstudent Uw inaugureele oratie bijwonend, 
kon ik weinig vermoeden, van hoe groot belang Uw ver? 
zekering aan de studenten, dat Gij al Uw krachten zoudt 
aanspannen om bij hen de belangstelling voor de wiskunde 
aan te wakkeren, voor mij zou zijn. Veel mocht ik van U lee* 
ren, veel dank ik U. Doch bovenal voel ik me aan U verplicht 
voor Uw warme belangstelling, die ik ondervond bij mijn 
studie, die zich uitte toen ik U aangaande het aanvaarden 
dezer benoeming om raad kwam vragen en die Gij ook thans 
weer toont door Uwe aanwezigheid te dezer plaatse, welke 
ik op hoogen prijs stel. 

Ik hoop, dat Gij mij, ook in de toekomst, Uw raad en steun, 
waar ik die zal behoeven, niet zult onthouden. 

Hooggeachte Heeren Oud*Rector en leeraren aan 
het Gereformeerd Gymnasium te Kampen, 

Uit Uw kring kan ik me slechts noode losmaken. Veel 
hartelijkheid en ware vriendschap mocht ik er ondervinden. 
Gelukkig, dat deze vriendschap door mijn vertrek uit 
Kampen niet wordt verbroken. Weest overtuigd, dat ik 
steeds belang zal blijven stellen in de verdere ontwikkeling 
van ons Gymnasium, voor welks bloei ik de beste wenschcn 
uitspreek. 

Dames en Heeren Studenten, 
Het verheugt me, dat ik de gelegenheid krijg, met U in 

contact te komen. Zoowel aan mijn lidmaatschap van S.S.R., 
te Groningen, als aan den omgang met menig lid van F.Q.I. 
tijdens mijn verblijf te Kampen, bewaar ik zeer aangename 
herinneringen; geen wonder dus, dat ik belangstellend uitzie 
naar N.D.D.D., het derde Corps der vroegere G.S.B. 

Mochten er zich onder U bevinden, die hunne opleiding 
aan onze jonge faculteit willen toevertrouwen, laten zij er 

„zich dan van overtuigd houden, dat ik voor mijn deel, alles 
voor hen zal doen, wat in mijn vermogen is. 

Geve God Zijnen Zegen op onzen gemeenschappelijken 
arbeid. 

Ik h e b g e z e g d . 


