
van het Evangelie, zou daardoor worden belemmerd. Hij wilde 
daarom, dat er een Synode zou gehouden worden, waaraan de 
vroomste en knapste geleerden uit de Evangelische Kerken in 
Duitschland, Frankrijk en Zwitserland zouden deelnemen, om 
gezamenlijk één Confessie op te stellen, aan Gods Woord ont
leend, waarin niet alleen de Roomsche dwalingen zouden veroor
deeld worden, maar een uiteenzetting zou worden gegeven van 
de hoofdstukken der religie, zooals de Protestantsche Kerk 
deze op grond van Gods Woord beleed. Men zou vrijelijk dispu
teeren over de controverse punten, zooals over het Sacrament 
van het H. Avondmaal, om naar den regel der Schrift tot 
overeenstemming te komen niet alleen wat de zaken betreft, 
maar ook wat de woorden en formuleering aangaat, om dan 
allen deze Confessie te onderteekenen. De meest veilige en ge
schikte plaats daartoe zou Engeland zijn en de jonge Koning 
Eduard had met hartelijke sympathie zijn toestemming ge
geven 5 ) . 

Naar het schijnt heeft Cranmer reeds in 1548 van dit voor
nemen aan Melanchthon mededeeling laten doen door den zoon 
van Iustus Ionas, die toén Engeland bezocht. Melanchthon heeft 
daarop 1 Mei 1548 aan Cranmer geantwoord en met dit plan 
zijn hartelijke instemming betuigd. 6 ) „Er is niets van meer 
gewicht en noodzakelijkheid dan zulk een samenspreking, schrijft 
hij, en hoe langer ik er over denk, hoe meer ik wensch en u 
aanspoor om zulk een Confessie uit te geven, die de heele leer 
omvat, na het oordeel van geleerde mannen saamgebracht en 
met elkaar vereenigd te hebben, die ze dan met hun namen 
onderteekenen, opdat bij alle volken een illuster getuigenis besta 
van de leer door gewichtige autoriteit vastgesteld en opdat de 
nakomelingschap een geloofsregel hebbe om te volgen. Deze 
Confessie zou niet veel behoeven te verschillen van onze Augs-
burgsche Confessie, maar wel zou ik willen, dat enkele artikelen 
nader uitgelegd werden, opdat dubbelzinnigheden daarna geen 
oorzaak konden geven tot nieuwe geschillen. Het is beter in 
de Kerk een ding bij zijn juisten naam te noemen dan aan de 
nakomelingen ambigue uitdrukkingen te geven, 7 ) die straks 
weer een twistappel werpen op de tafel der godinnen, gelijk, 
de fabel zegt. Het Concilie van Trente maakt zulke sluw uitge
dachte decreten om door dubbelzinnige gezegden zijn dwalingen 
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