
WOORD VOORAF. 

Op vriendelijk verzoek van verschillende zijden tot mij gekomen 
geef ik hiermede mijn afscheidscollege in druk, dat ik Dinsdag 
1 Juni in het Paedalogisch Instituut heb gehouden voor een be
langstellend gehoor, over de Katholiciteit der Gereformeerde 
Kerken, waarbij het mij vooral te doen was om te laten zien 
welke pogingen in het werk zijn gesteld, om die Katholiciteit 
tot uiting te brengen door het houden van een oecumenisch 
concilie van alle Gereformeerde Kerken; een vraagstuk, dat niet 
alleen historisch van belang is, maar ook nu nog beteekenis 
heeft met het oog op de pogingen door onze Synodes aange
wend, om tot zulk een generaal concilie der Gereformeerde 
Kerken te komen. Ik heb, wat ik in dit afscheidscollege omtrent 
deze pogingen in vroeger eeuw gedaan, slechts in^geconcentreerden 
vorm kon meedeelen, wat breeder uitgewerkt en aanteekeningen 
daarbij gevoegd, om hetgeen ik zeide te documenteeren door de 
bronnen aan te geven, en nader toe te lichten. Inzonderheid deed 
ik dit ten opzichte van het Frankforter Convent en de Har
monía Confessionum als vrucht daarvan verschenen, omdat des-
aangaande in de gewone handboeken zoo weinig te vinden is. 
Voor de Synode van Dordt was dat minder noodig, omdat hier
van genoeg bekend is. Zoo hoop ik door dit afscheidscollege in 
druk te geven tevens een bijdrage te hebben geleverd voor dit 
onderdeel van de Historia Ecclesiarum Reformatarum, die 
wellicht dienen kan om daarover meer licht te verspreiden, 
waar dit onderwerp tot dusver wel wat stiefmoederlijk bedeeld 
was door onze historie-schrijvers. Maar mijn doel was toch niet 
alleen om een historische bijdrage te leveren. Waar ik met dit 
afscheidscollege mijn arbeid aan de Vrije Gereformeerde Uni
versiteit besloot, welke arbeid in hoofdzaak gewijd is geweest 
aan Calvijn en het Calvinisme, daar wenschte ik nog eenmaal, 
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