
overeenstemming te komen, ie) Bij de Luthersche vorsten von­
den deze voorstellen echter weinig gehoor; beleefd maar beslist 
werden ze afgewezen. Maar de Paltsgraaf Johan Casimir, de 
ijverige voorvechter der Calvinisten, besloot in overleg met Philip 
Sidney een uitnoodiging te zenden aan de Vorsten en Gerefor­
meerde Kerken in Engeland, Frankrijk, Zwitsrland, Nederland, 
Polen, Hongarije en Bohème om afgevaardigden te zenden naar 
een Convent, dat 26 September 1577 te Frankfort zou gehouden 
worden, ten einde saam te beraadslagen, wat men doen kon om 
het gevaar, dat van de Formula Concordiae dreigde, af te wenden 
en de eenheid der Gereformeerde Kerken in haar belijdenis daar­
tegenover te doen uitkomen. Behalve de Boheemsche en Zwit-
sersche Kerken, die zich per brief verontschuldigden, dat ze ver­
hinderd waren, waarbij de Boheemsche Kerk verklaarde alles 
goed te keuren, wat tot de bevestiging der kerkelijke eenheid 
dienen kon 1 7 ) , hebben alle Vorsten en Kerken aan die uitnoodi­
ging voldaan. Het was dan ook een illuster gezelschap, dat te 
Frankfort saam kwam, beroemde staatsmannen en theologen 
van naam. Koningin Elisabeth van Engeland zond Daniël Roger 
en Hubert Languet; Hendrik IV, Koning van Navarre, Francais 
de la Personne, vicomte d'Argentin; de Fransche Kerken waren 
vertegenwoordigd door Louis Capellus en Jacques Coëtius; de 
Hongaarsche Kerk door Jacobus Praetorius, de Poolsche door 
Christoffel Threcius, de Nederlandsche door Johannes Junius, 
terwijl de Paltsgraaf zijn raadsheer Wenceslaus Zuleger zond 
benevens de theologen Hieronymus Zanchius, Daniël Tossanus, 
Copius en Petrus Dathenus, die toen bij den Paltsgraaf in dienst 
was . 1 8 ) Al ontbraken verschillende Gereformeerde Kerken, toch 
heeft F. W. Cuno niet geheel ongelijk, wanneer hij zegt, dat 
dit Frankforter Convent beschouwd kan worden als een Generale 
Synode der Gereformeerden in Europa. 1 9) 

Op den vastgestelden datum kwamen de afgevaardigden te 
Frankfort saam, waarna de raadsheer Zuleger namens den Palts­
graaf de vergadering opende en drie vragen aan de orde stelde: 
Ie. hoe men de veroordeeling der Gereformeerden door de Ubi-
quitisten met hun Formula Concordiae het best verhinderen 
kon; 2e. of men niet een gemeenschappelijke Confessie voor alle 
Gereformeerde Kerken zou opstellen en hoe die Confessie zou 
ingericht worden en 3e. aan wie de opdracht zou gegeven worden 
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