
Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereeniging, 
Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool, 
Hooggeleerde Heeren Hoogleeraren, 
Zeergeleerde Heeren Doctoren in onderscheidene 

wetenschappen, 
Weleerwaarde Heeren Bedienaren des Woords, 
Dames en Heeren Studenten, 
en voorts gij allen, die door uw aanwezigheid uw be

langstelling voor deze plechtigheid toont, 
Zeer geachte toehoorderessen en toehoorders! 

Wie zich bezighoudt met de verschillende stroomingen, die zich 
in de nieuwe theologie onzer eeuw aan ons voordoen, wordt 
direct getroffen door een wel bijzonder groote verscheidenheid, 
die soms zelfs chaotisch aandoet. We krijgen meermalen den 
indruk, dat bijna alle continuïteit verloren is gegaan en dat een 
schrik velen ging bevangen om te worden aangetroffen in het 
oude spoor der voorgangers. 

Dat neemt echter niet weg, dat er wèl een groote overeenstem
ming bestaat ten opzichte van de verschillende problemen, die 
aan de orde komen. Het is zonder twijfel de invloed der dialec
tische theologie geweest, die een aantal problemen in het cen
trum der belangstelling plaatste, die vroeger niet of althans niet 
in dezelfde mate de aandacht trokken. Om slechts één voorbeeld 
te noemen: de gevariëerde beschouwingen over het beeld Gods, 
waardoor de nieuwe theologie zich kenmerkt. Zonder te beweren, 
dat sinds den overgang van de 1ge naar de 20e eeuw deze locus 
der dogmatiek geheel in het vergeetboek was geraakt, valt toch 
niet te loochenen, dat er thans anders en meer direct over ge
handeld wordt en dat tal van vragen, die in de oud-protestantsche 
theologie reeds aan de orde waren gesteld, ook thans weer velen 
bezighouden. 

Juist in verband met deze verschuiving en intensiveering der 
belangstelling kan men zeggen, dat het bestudeeren van de nieuwe 
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