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VERSLAG AAN DE ALGEIEENE VERGADERING OVER HET JAAR 1880. 

Het jaar 1880 is voor onze jeugdige Vereeniging een bij
zonder gewichtig jaar geweest. Een jaar van veel arbeid en 

- strijd, maar ook van veel steun en bemoediging. Een jaar, 
waarin moeielijkheden en zegeningen, gebed en gebedsverhoo-
ring, verlegenheid en uitkomsten elkander gedurig opvolgden. 
Een jaar, dat in allerlei opzicht de rijkste ervaring gaf van 
de trouw onzes Gods. 

In dat ééne jaar mocht het der Vereeniging gelukken, nog 
veel meer te verkrijgen, dan waarop in zoo korten tijd ge
hoopt was. Het belang, waar zij voor ijvert, werd met goeden 
uitslag bij monde en geschrifte voor velen bepleit. Het be
ginsel, dat zij voorstaat, vond gereeden ingang bij dat deel 
van ons volk, dat nog naar Gods Woord aan de Gereformeerde 
belijdenis vasthoudt. De Vrije Universiteit, die zij wilde stich
ten en tot wier oprichting bij den aanvang des jaars nog zoo
veel voorbereiding vereischt werd, kon nog vóór het einde des 
jaars feestelijk geopend worden. En de omvangrijke organi
satie, die tot oprichting en instandhouding van die school 
noodig was, werd niet slechts ter hand genomen, maar kwam 
in datzelfde jaar ook reeds grootendeels tot stand. 

Dank worde daarvoor toegebracht aan die vele broeders, die 
met evenveel ijver als overleg hun gewenschten steun gaven. 
En met hen worde bovenal dank gebracht aan den Heere 
onzen God, uit wien alle steun is en alle zegen, en aan wien 
het blijkbaar behaagd heeft, dezen arbeid, die in zijne kracht 
werd aanvaard, reeds aanvankelijk wel te doen slagen. 

In bijzonderheden van dat alles hier te gewagen, is wel 


