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grondslag over 1881. 

De overdenkingen, die het afgeloopen jaar bij het Bestuur 
der Vereeniging opwekt, zijn van verschillenden aai'd. 

Bovenaan staat natuurlijk de rijke stof tot dankzegging aan 
God en aanbidding van den Heere, die ons, onwaardige en nietige 
zondaren, vergunde iets te mogen gevoelen van het hoog be
lang eener christelijke univei'siteit voor Zijne kerk, voor de 
wetenschap en ons geliefde volk. 

Wie zijn wij, dat wij iets mogen doen om dat hooge belang 
te bevorderen! Welk eene erbarming Gods over ons, die van 
nature niets anders vermogen, dan Zijn' Eeniggeborene, 
onzen Heere Jezus Christus, op nieuw te kruisigen! 

Het besef van die groote genade brengt als van zelve tot 
verootmoediging en scliaamte. 

Wat moesten wij niet zijn geweest! Wat niet gevoeld, wat niet 
gedaan hebben, staande tegenover zulk een God en zulk een Hei
land ! Wij, priesters des Heeren, geroepen om heilige leden te 
zijn van Zijn heilig ligchaam, hetwelk is de gemeente des 
levenden Gods! 

Wat moest de heilige gemeente van Jezus Christus in dit 
land, in dit jaai' niet geweest zijn, vooi' de eenige cliristelijke 
universitaire ini'ichting van onderwijs, de eenige, die de soeve
reiniteit van Jezus Christus' op het gebied der wetenschap 
ei'kent! 

Wat moest die gemeente niet zijn geweest voor het Bestuur 
der Vereeniging, voor de Cuiatoren, de Hooglèeraren, de 
Studenten! 

En ons volk in het algemeen! Helaas! Was er rijke stof 
tot danken, niet minder blijft er stof tot droeve klacht voor 
Gods troon! 

Wij zijn kinderen onzer eeuw en onzes volks en zouden 
alleen door een wonder Gods ons boven den invloed onzes 
tijds kunnen verhetïen, om te worden, wat wij zijn moeten, zal 
onze Vereeniging kunnen zijn eene Vereeniging van mannen 
Gods, aangedaan met de volle wapenrusting des Heeren, ten einde 


