
De theologie tracht God te kennen uit zijn Woord bij het 
licht des Geestes, met name ook bij het licht des Geestes in de 
geschiedenis, vooral in hare betrekking tot de gemeente, gelijk 
die leeft en lijdt en strijdt onder haar heerlijk Hoofd Jezus Christus. 

De rechtsgeleerdheid heeft God te erkennen als Souverein, Wet
gever en Rechter. 

De geschiedkundige als den God van Israël en der volken in 
zijne voorzienigheid, regeering, macht, enz. 

De geneeskundige als den Schepper en Heelmeester van den 
mensch. 

De natuurkundige als den Schepper en Onderhouder aller dingen. 
De wijsgeer als de opperste Wijsheid; den Formeerder van den 

mensch naar Zijn beeld en gelijkenis. 
De letterkundige als het Woord, dat alle denkend leven in zijn 

schepsel bezielt. 
De sterrenkundige als den Heere, wiens eere de hemelen vertellen. 
De wiskunstenaar als den God van alle orde in de bindingen 

van getal en maat. 
De socioloog, als den God der menschelijke samenleving, in 

alle vertakkingen der maatschappij. 
En zoo zouden we kunnen voortgaan. De naam des Heeren 

is het beginsel van alle wijsheid. Alle kennis is uit Hem en tot 
Hem leidt alle kennis op. 

Een universiteit op dit groote gebied der wetenschappen, trach
tende de openbaring Gods meer en meer te verstaan en mannen 
te vormen, wier zielen dorsten naar denHeere, naar het zien Gods, 
wordt daardoor van zelve geleid, om het zuchten van het schepsel, 
als klacht over het verlaten gevoelen van God, beter te 
begrijpen en in de daaruit ontstane behoeften te helpen voorzien, 
door op elk gebied der wetenschap, den weg te wijzen, waarlangs 
het schepsel naderen kan tot de volle vrijheid der kinderen Gods. 

Deze roeping is voorzeker onuitsprekelijk zwaar. Niemand, 
die zich zelven kent, zal den moed hebben zulk eene hooge heilige 
roeping aanstonds in al haar omvang te aanvaarden Wij althans ge
voelen slechts daartoe voorbereidend te kunnen en te mogen arbeiden. 

De vraag is dus slechts, of de Vrije Universiteit in 1882 blijk heeft 
gegeven daarvan iels te verstaan en iets heeft kunnen doen, om dezen 
voorbereidenden arbeid van lieverlede te helpen aanvaarden. 

En die vraag kunnen wij slechts beantwoorden, door te wijzen 
op het kleine begin dat gemaakt is. En dan ja, is er reeds in dat 
kleine begin wezenlijke winste. Want zie, onze inzichten in het 
wezen en de roeping eener Christelijke universiteit zijn helderder ge
worden en zullen, naar wij hopen, gedurig helderder worden, 
naarmate de gereformeerde beginselen, die wij belgden, op ons 
en ons volk meer inwerken. 

Hoe fel die beginselen ook bestreden worden, ook door som-


