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YEESLAG DER VEREENIGING 
OVEE HET JAAE 
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Ons jaarverslag over 1886 moet, evenals het vorige, aanvangen 
met het kerkelijk conflict. Onlangs schreef ons een predikant 
uit eene aanzienlijke gemeente, dat liij sedert de beroeringen in 
de Kerk, de Vrije universiteit niet langer steunen kon; in weerwil 
van het beweren van het tegendeel, zag hij toch tusschen het 
bestaan dier Universiteit en die beroeringen een zóó nauw en 
innig verband, dat hij ze beschouwde als ter wille van de V. U. 
verwekt. 

De man had gelijk en wij hebben hem zulks ook geantwoord. 
De beroeringen zijn gemaakt om onze Vereeniging en de stichting 
waarin haar beginsel is belichaamd, te doen vallen. „De nacht-
school moet afgetrapt." 

Had onze Vereeniging al met de uiterste nauwgezetheid eiken 
stap op kerkelijk terrein vermeden; had zij van meet af ver
klaard, dat de reformatie der Kerken haar werk niet was, en dit 
opnieuw en beslist uitgesproken in de motie-Van Schelven, op 
de Jaarvergadering van 1884 te Utrecht, schier eenparig aange
nomen; niets baatte, onze tegenstanders wisten het beter dan 
wij zelve. 

Waren de leerlingen der Vrije Universiteit steeds uitdrukkelijk 
gewaarschuwd, dat de Vereeniging hun slechts eene degelijke 
opleiding waarborgde, doch niets meer; dat deze zich voor hunne 
toekomst niet kon en mocht verantwoordelijk stellen; ja, was op 
de angstvallige vraag, vooral door menig predikant geuit: hoe 
zullen onze studenten in de Kerk komen ? steeds geantwoord: 
wij weten het niet, maar dit weten wij wel, dat het onderwijs 
aan de Rijks Universiteiten ter vorming van gereformeerde lee
raars ongeschikt is en daarom doen wij, wat voor de hand ligt; 
men wilde ons niet gelooven. Allerlei geheime bedoelingen en 
listige overleggingen werden ons toegeschreven, en eindelijk werd 
het gevaar waarmede onze Vereeniging met hare stichting Staat 


